








Openbaring 11:14-15 (HSV)

Het tweede wee is voorbijgegaan. Zie, het 
derde wee komt spoedig. 15 En de zevende 
engel blies op de bazuin, en er klonken luide 
stemmen in de hemel, die zeiden: De konin-
krijken van de wereld zijn van onze Heere en 
van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning 
zijn in alle eeuwigheid. 



1 Korintiërs 15:51-52 (HSV)

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel 
niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 
veranderd worden, 52 in een ondeelbaar 
ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. 
Immers, de bazuin zal klinken en de doden 
zullen als onvergankelijke mensen opgewekt 
worden, en ook wij zullen veranderd worden. 



Het blazen van de bazuinen

▪ Een aankondiging van een feestdag

▪ Aanstelling van een nieuwe koning

▪ Een teken van aanval of het staken van de strijd

▪ Aankondiging van de dag van de HEERE

▪ Het moment van de opname



1 Thessalonicenzen 4:16 (HSV)

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de 
stem van een aartsengel en met een bazuin 
van God neerdalen uit de hemel. En de doden 
die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 



1 Korintiërs 15:51-52 (HSV)

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel 
niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 
veranderd worden, 52 in een ondeelbaar 
ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste 
bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de 
doden zullen als onvergankelijke mensen 
opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd 
worden. 



1 Korintiërs 15:51-52 (HSV)

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel 
niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 
veranderd worden, 52 in een ondeelbaar 
ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste 
bazuin(stoot). Immers, de bazuin zal klinken 
en de doden zullen als onvergankelijke mensen 
opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd 
worden. 





Openbaring 11:15 (HSV)

En de zevende engel blies op de bazuin, en er 
klonken luide stemmen in de hemel, die 
zeiden...
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Daniël 2:44 (HSV)

In de dagen van die koningen zal de God van 
de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen 
dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en 
waarvan de heerschappij niet op een ander 
volk zal overgaan. Het zal al die andere 
koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar 
zelf zal het voor eeuwig standhouden. 
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Een proleptische verklaring

▪ Er wordt vooruitgelopen op iets wat 
binnenkort komen gaat

▪ Het wordt als een feit gepresenteerd, terwijl 
het feitelijk nog niet zover is

▪ Dat kun je alleen maar doen, als de uitkomst 
bij voorbaat vaststaat





Psalm 93:1-2 (HSV)

De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, 
de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord 
met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet 
wankelen; 2 vast staat Uw troon, van oudsher, 
U bent van eeuwigheid. 





1 Johannes 5:19 (HSV)

Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele 
wereld in het boze ligt.



Filippenzen 2:10-11 (NBV21)

...opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal 
buigen, in de hemel, op de aarde en onder de 
aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus 
Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.



Openbaring 11:15 (HSV)

En de zevende engel blies op de bazuin, en er 
klonken luide stemmen in de hemel, die 
zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn 
van onze Heere en van Zijn Christus 
geworden, en Hij zal Koning zijn in alle 
eeuwigheid. 



1 Korintiërs 15:24 (NBV21)

En dan komt het einde en draagt Hij het 
koningschap over aan God, de Vader, nadat 
Hij alle heerschappij en elke macht en kracht 
vernietigd heeft. 



Openbaring 11:16-17 (HSV)

En de vierentwintig ouderlingen, die voor God 
op hun troon zitten, wierpen zich met hun 
gezicht ter aarde en aanbaden God, 17 en 
zeiden: Wij danken U, Heere, God de 
Almachtige, Die is en Die was en Die komt, 
omdat U Uw grote kracht ter hand hebt 
genomen en Koning geworden bent. 
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Openbaring 11:18 (HSV)

En de volken zijn toornig geworden, en Uw 
toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip 
voor de doden om geoordeeld te worden, en 
om het loon te geven aan Uw dienstknechten, 
de profeten, en aan de heiligen en aan hen die 
Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en 
om hen te vernietigen die de aarde 
vernietigden.



Openbaring 19:20 en 20:10 (HSV)

En het beest werd gegrepen, en met hem de 
valse profeet (...) Deze twee werden levend 
geworpen in de poel van vuur, die van zwavel 
brandt.

En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel 
van vuur en zwavel geworpen, waar ook het 
beest en de valse profeet reeds zijn.



Openbaring 11:19 (HSV)

En de tempel van God in de hemel werd 
geopend en de ark van Zijn verbond werd 
zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen 
bliksemstralen, stemmen, donderslagen, 
een aardbeving en grote hagel. 
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