
 

Vragen voor persoonlijke verwerking of het groepsgesprek 

Aflevering 20 – Een bitterzoet boekje – Openbaring 10:1-11 

 

1. Een zware onweersbui met veel gedonder kan best dreigend zijn. Heb je wel eens 

ervaren dat het spreken van God voelt als een donderslag?  

2. Waarom zou God ons aan de ene kant zoveel hebben geopenbaard, maar bij het 

spreken van de zeven donderslagen ervoor kiezen om de inhoud geheim te houden? 

3. De engel geeft aan dat er geen uitstel meer is. Er komt een dag dat alles wat is 

geprofeteerd ten volle werkelijkheid gaat worden. Wat doet dit met jou? 

4. De aarde zal bij de wederkomst van de Here Jezus worden hersteld. Hoe verhoudt 

zich dit tot onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor de schepping? 

5. Wat herken je van de ervaring van Johannes dat woorden van God zowel zoet als 

bitter kunnen zijn? Kun je dat eens toelichten met voorbeelden? 
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