






Openbaring 8:1 (HSV)

En toen het Lam het zevende zegel geopend had, 
kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een 
half uur. 



Stilte in de hemel

▪ Als uiting van aanbidding (Psalm 65:2 NBG)?

▪ Een moment van stilte voor de storm?

▪ Stil voor het aangezicht van de Heere 



Zacharia 2:13 (HSV)

Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle 
vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.



Psalm 65:2 (NBG51)

U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion; U 
worde gelofte betaald.



Openbaring 8:2 (HSV)

En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden 
en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. 



Openbaring 8:3 (HSV)

En er kwam een andere engel, die met een 
gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan 
hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat 
samen met de gebeden van alle heiligen op het 
gouden altaar vóór de troon zou leggen. 



Psalm 141:2 (HSV)

Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw 
aangezicht staan, laat mijn opgeheven 
handen als het avondoffer zijn.



Openbaring 8:4 (HSV)

En de rook van het reukwerk steeg, met de 
gebeden van de heiligen, uit de hand van de 
engel op tot vóór God. 



Openbaring 8:5 (HSV)

En de engel nam het wierookvat en vulde dat 
met het vuur van het altaar en wierp het op de 
aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, 
bliksemstralen en een aardbeving. 



Openbaring 8:4 (HSV)

En de rook van het reukwerk steeg, met de 
gebeden van de heiligen, uit de hand van de 
engel op tot vóór God. 



Openbaring 8:6 (HSV)

En de zeven engelen die de zeven bazuinen 
hadden, gingen zich gereedmaken om op de 
bazuin te blazen. 



Judas 1:9 (HSV)

Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met 
de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam 
van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, 
doch hij zeide: De Here straffe u! 



1 Thessalonicenzen 4:16 (HSV)

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de 
stem van een aartsengel en met een bazuin van 
God neerdalen uit de hemel. En de doden die in 
Christus zijn, zullen eerst opstaan.



Het blazen van de bazuinen

▪ Een aankondiging van een feestdag

▪ Aanstelling van een nieuwe koning

▪ Een teken van aanval of het staken van de strijd

▪ Aankondiging van de dag van de HEERE

▪ Het moment van de opname





Openbaring 8:7 (HSV)

En de eerste engel blies op de bazuin, en er 
kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en 
dat werd op de aarde geworpen. En het derde 
deel van de bomen verbrandde, en al het groene 
gras verbrandde. 



Openbaring 8:8-9 (HSV)

En de tweede engel blies op de bazuin, en er 
werd iets als een grote berg, die van vuur 
brandde, in de zee geworpen. En het derde deel 
van de zee werd bloed. 9 En het derde deel van 
de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. 
En het derde deel van de schepen verging. 



Openbaring 8:10-11 (HSV)

En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er 
een grote ster uit de hemel, die brandde als een 
fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren 
en op de waterbronnen. 11 En de naam van de 
ster was Alsem. En het derde deel van de 
wateren veranderde in alsem. En veel mensen 
stierven van dat water, omdat het bitter was 
geworden. 



Klaaglieden 3:15 (HSV)
Hij heeft mij met bitterheden verzadigd, 
Hij heeft mij met alsem doordrenkt.

Jeremia 23:15 (HSV)
Zie, Ik ga hun alsem te eten geven en 
galwater te drinken...



Openbaring 8:12 (HSV)

De vierde engel blies op de bazuin, en het derde 
deel van de zon werd getroffen, en het derde 
deel van de maan en het derde deel van de 
sterren, zodat het derde deel daarvan verduis-
terd werd, en zodat de dag voor een derde deel 
niet licht werd, en de nacht evenmin. 





Vijf van de tien plagen van Egypte

▪ Hagel en vuur 

▪ Water in bloed

▪ Verduistering

▪ Sprinkhanen

▪ Zweren



Joël 2:28-31 (HSV)

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal 
uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw 
dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen 
dromen dromen, uw jongemannen zullen 
visioenen zien. 29 Ja, zelfs op de dienaren en op 
de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest 
uitstorten. 



Joël 2:28-31 (HSV)

30 Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en 
op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. 31 De 
zon zal veranderd worden in duisternis en de 
maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, 
die grote en ontzagwekkende. 





Romeinen 1:25 (NBV21)

Ze hebben de waarheid over God ingewisseld 
voor de leugen; ze vereren en aanbidden het 
geschapene in plaats van de schepper, die moet 
worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 
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