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Openbaring 1:19 (HSV)

Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat 
hierna zal geschieden.
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Openbaring 4:1 (HSV)

Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in 
de hemel. En de eerste stem die ik als van een 
bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, 
omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet 
geschieden.



1 Thessalonicenzen 4:17-18 (HSV)

17 Daarna zullen wij, de levenden die overge-
bleven zijn, samen met hen opgenomen worden 
in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere 
in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere 
zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.





Vijf bijbelse argumenten

1. De 24 ouderlingen

2. De zeven gouden kandelaren

3. De Gemeente in Openbaring

4. Verlost van de toorn 

5. De Joodse bruiloft





Openbaring 19:6-9 (HSV)

En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote 
menigte en als een gedruis van vele wateren en 
een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, 
want de Heere, de almachtige God, is Koning 
geworden. 



Openbaring 19:6-9 (HSV)

7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem 
de heerlijkheid geven, want de bruiloft van 
het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich 
gereedgemaakt. 



Openbaring 19:6-9 (HSV)

8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en 
blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne 
linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. 
9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die 
geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft 
van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de 
waarachtige woorden van God. 





Openbaring 3:20 (HSV)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand 
Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij 
hem binnenkomen en de maaltijd met hem 
gebruiken, en hij met Mij. 



1 Petrus 1:4-5 (NBV21)

Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods 
kracht wordt beschermd, in de hemel een 
onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit 
verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die 
klaarligt om aan het einde van de tijd 
geopenbaard te worden. 



1 Petrus 1:18-19 (NBV21)

U weet immers dat u niet met zoiets verganke-
lijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het 
zinloze leven dat u van uw voorouders had 
geërfd, 19 maar met het kostbare bloed van 
Christus, als dat van een lam zonder smet of 
gebrek. 



Mattheüs 26:29 (BasisBijbel)

Maar Ik zeg jullie dat Ik vanaf nu geen wijn 
meer zal drinken, totdat Ik samen met jullie 
nieuwe wijn zal drinken in het Koninkrijk van 
mijn Vader. 





Johannes 14:2-3 (NBV21)

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou 
Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor 
jullie gereed zal maken? 
3 Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedge-
maakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met 
me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik 
ben. 



Hebreeën 4:14-16 (HSV)

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die 
de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de 
Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis 
vasthouden. 



Hebreeën 4:14-16 (HSV)

15 Want wij hebben geen Hogepriester Die 
geen medelijden kan hebben met onze 
zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde 
wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.



Hebreeën 4:14-16 (HSV)

16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen 
tot de troon van de genade, opdat wij 
barmhartigheid verkrijgen en genade vinden 
om geholpen te worden op het juiste tijdstip.



1 Johannes 2:1 (HSV)

Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u 
niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij 
hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus 
Christus, de Rechtvaardige. 





Efeziërs 1:13b-14 (HSV)

In Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, 
verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot 
de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van 
Zijn heerlijkheid. 



1 Korintiërs 1:7 (HSV)

…zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, 
terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus 
Christus verwacht. 



Jacobus 4:4 (HSV)

Overspelige mannen en vrouwen, weet u 
dan niet dat de vriendschap met de wereld 
vijandschap tegen God is? Wie dan nu een 
vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand 
van God aangemerkt. 



Openbaring 19:7-8 (NBV21)

Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de 
eer geven! Want de bruiloft van het lam is 
gekomen en zijn bruid staat klaar. 8 Zij mag zich 
kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit 
linnen staat voor al het goede dat gedaan is 
door de heiligen. 



Efeziërs 2:8-10 (HSV)

Want uit genade bent u zalig geworden, door 
het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van 
God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou 
roemen. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, gescha-
pen in Christus Jezus om goede werken te 
doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat 
wij daarin zouden wandelen. 



Marcus 13:32-33 (HSV)

Maar die dag en dat moment is aan niemand 
bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, 
ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de 
Vader. 33 Let op: waak en bid, want u weet niet 
wanneer het de tijd is. 



1 Thessalonicenzen 4:16a (HSV)

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de 
stem van een aartsengel en met een bazuin van 
God neerdalen uit de hemel. 



1 Thessalonicenzen 4:17 (HSV)

Daarna zullen wij, de levenden die overgeble-
ven zijn, samen met hen opgenomen worden in 
de wolken, naar een ontmoeting met de Heere 
in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere 
zijn. 
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