


5 Zeven spiegels



De opbouw van de zeven brieven

1. Schrijf aan de engel van...
2. Dit zegt Hij...
3. Ik ken uw werken...
4. Bekeer u...
5. Wie oren heeft...
6. Wat de Geest tegen de gemeenten zegt...
7. Wie overwint...





Openbaring 22:6 (HSV)

En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn 
betrouwbaar en waarachtig.



Openbaring 2:12 (HSV)

En schrijf aan de engel van de gemeente in 
Pergamus: Dit zegt Hij Die het tweesnijdende, 
scherpe zwaard heeft... 



Een tweesnijdend scherp zwaard

1:16 een tweesnijdend scherp zwaard

2:12 het tweesnijdende, scherpe zwaard

2:16 het zwaard van Mijn mond

19:15 uit Zijn mond kwam een scherp zwaard

19:21 het zwaard dat uit Zijn mond kwam



Hebreeën 4:12 (HSV)

Want het Woord van God is levend en krachtig en 
scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het 
dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, 
van gewrichten en merg, en het oordeelt de 
overleggingen en gedachten van het hart. 





Vijf keer de oproep tot bekering

2:5 Bekeer u en doe de eerste werken...

2:16 Bekeer u en zo niet...

2:22 Als zij zich niet bekeren van hun werken...

3:3 Houd het vast en bekeer u...

3:19 Wees dan ijverig en bekeer u...





Bekering
Besef

Berouw
Bereidheid 





Openbaring 2:4-5a (HSV)

Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde 
hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte 
u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste 
werken.





Lucas 12:21 (HSV)

Zo is het met hem die voor zichzelf schatten 
verzamelt en niet rijk is in God.



Openbaring 2:10 (HSV)

Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. (...) 
Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon 
van het leven geven. 







Openbaring 2:14 (HSV)

Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat 
u daar mensen hebt die zich houden aan de leer 
van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten 
een struikelblok neer te leggen, opdat zij 
afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven.



2 Korintiërs 12:21 (NBV21)

...al die broeders en zusters die zijn blijven 
zondigen en zich niet hebben afgekeerd van 
hun zedeloosheid, ontucht en losbandigheid.



Openbaring 2:16-17a (HSV)

Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en 
zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard 
van Mijn mond. 





Openbaring 2:19 (HSV)

Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het 
geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat 
de laatste meer zijn dan de eerste.



Openbaring 2:20 (HSV)

Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de 
vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een 
profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan 
om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te 
misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en 
afgodenoffers eten.



Openbaring 2:22 (HSV)

Zie, Ik werp haar te bed, en breng hen die 
overspel met haar plegen, in grote verdrukking, 
als zij zich niet bekeren van hun werken.



Openbaring 2:25 (HSV)

Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom.





Openbaring 3:1b (HSV)

Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt 
dat u leeft, maar u bent dood.





Openbaring 3:8b (HSV)

U hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord 
in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.



Openbaring 3:11 (HSV)

Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat 
niemand uw kroon zal wegnemen.





Openbaring 3:17 (HSV)

Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden 
en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat 
juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en 
naakt bent.



Openbaring 3:20 (HSV)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand 
Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 
binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, 
en hij met Mij.



1 Timoteüs 4:1 (NBV21)

Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd 
sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze 
luisteren naar dwaalgeesten en naar wat 
demonen hun leren. 



2 Timoteüs 3:1-5 (NBV21)

Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. (...) 
4 Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, 
5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, 
maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van 
zulke lieden. 



2 Timoteüs 4:3 (HSV)

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer 
niet meer zullen verdragen, maar dat zij zullen 
zoeken naar wat het gehoor streelt, en voor 
zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkom-
stig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor 
van de waarheid afkeren en zich keren tot 
verzinsels. 



Openbaring 3:20 (HSV)

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand 
Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 
binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, 
en hij met Mij.





6 Zeven beloften
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