
 

Vragen voor persoonlijke verwerking of het groepsgesprek 

Aflevering 6 – Zeven beloften – Openbaring 2:1-3:22 

 

1. Hoe kijk jij naar jezelf als iemand die in Christus ‘meer dan overwinnaar’ is en wat 

zou jou helpen om elke dag heel bewust je ‘Nikes aan te doen’?  

2. Waarom is het zo belangrijk om te beseffen dat onze positie als overwinnaar niet 

een prestatie, maar een geschenk is?  

3. Noem drie van alle genoemde beloften voor wie overwint die jou het meest 

aanspreken en leg eens uit waarom. 

4. Wat stel je jezelf voor bij de belofte dat we op een dag als koningen en priesters 

samen met Christus zullen regeren over de heidenvolken? 

5. Wat zou er nodig zijn om je naam in het ‘boek des levens’ te hebben staan en 

waarom is dat zo belangrijk? 
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