
 

Vragen voor persoonlijke verwerking of het groepsgesprek 

Aflevering 5 – Zeven spiegels – Openbaring 2:1-3:22 

 

1. In welke van de zeven spiegels zag je iets terug van je eigen leven of van je eigen 

kerk? Wat gaat er goed en waarin is er bekering nodig?  

2. Hoe zou je in je leven de eerste liefde voor Jezus kunnen verlaten en waarin zou dat 

zichtbaar worden? Hoe is het met de ‘temperatuur’ van jouw liefde? 

3. Waaraan zou je kunnen merken wanneer je net als de kerk van Sardis de naam hebt 

levend te zijn, terwijl je in werkelijkheid een dode kerk bent? 

4. Wat betekent het voor jou om trouw te blijven aan het Woord van God? Ook als dat 

soms haaks staat op de normen en waarden van onze tijd? 

5. Heb jij in jouw leven al de bewuste keuze gemaakt om Jezus (opnieuw) binnen te 

laten in je leven en hoe is dat gegaan? 
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