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Vragen voor persoonlijke verwerking of het groepsgesprek
Aflevering 34 - Jezus komt terug - Openbaring 19:11-21

1. Hoe denk jij dat de wereld er uit zal zien tegen de tijd dat Jezus Zijn voeten op de
Olijfberg zal zetten?

2. Wat betekent het voor jou in je dagelijkse leven dat Jezus de Koning der koningen en
de Heere der heren is?

3. Wat zou het feit dat we God nog maar ten dele kennen, moeten doen met jouw beeld
en overtuiging van Wie God is?

4. Hoe stel jij het je voor dat we op een dag met Christus terugkomen naar de aarde om
tijdens het duizendjarig vrederijk met Hem als koningen te gaan regeren?

5. Welk gevoel overheerst er bij jou bij het lezen over hoe uiteindelijk de koningen met
hun legers worden gedood en door de roofvogels worden opgegeten?




