
 

Vragen voor persoonlijke verwerking of het groepsgesprek 

Aflevering 32 – De val van Babylon – Openbaring 18:1-24 

 

1. Waaraan zie jij dat mensen in onze tijd voor zichzelf naam willen maken? Waarbij 

het niet langer om God draait maar om de mens? 

2. Wat maakt het Evangelie, waarin ons wordt verteld dat God naar deze aarde is 

afgedaald, zo anders dan de boodschap van de (valse) religies van deze wereld? 

3. Het oude Babel als bakermat van valse religie, occultisme, opstand en geestelijke 

hoererij. Zie je een verband met hoe deze dingen zich om ons heen openbaren? 

4. Wat denk jij wat de betekenis is van Babylon? Zie je het als een letterlijke nog te 

herbouwen stad of heb je daar hele andere gedachten over? 

5. Hoe kun je als christen midden in de wereld staan, zonder dat de wereld in jou 

komt? Hoe doe jij dat? 
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