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Vragen voor persoonlijke verwerking of het groepsgesprek
Aflevering 28 - Een laatste oproep - Openbaring 14:1-20

il

We hebben inmiddels een compleet beeld van de honderdvierenveertigduizend
dienaren. Kun je ze eens omschrijven en waarin zou je (meer) op ze willen lijken?
Waar zou het nieuwe lied dat door Johannes wordt gehoord volgens jou over gaan?
Heb je wat tekstsuggesties?

Wat doet het met jou als je de woorden van Openbaring 14:9-11 inderdaad eens
even op je in laat werken? Durf jij deze kant van het Evangelie ook te benoemen?
Paulus ziet sterven voor hem als gelovige als winst en hij verlangt ernaar om zijn
intrek te kunnen nemen bij de Heer. Wat herken je hiervan in je eigen leven?

Hoe kijk jij naar de conditie van onze samenleving en alle pogingen om er met
elkaar een betere wereld van te maken?




