
 

Vragen voor persoonlijke verwerking of het groepsgesprek 

Aflevering 11 – De Leeuw en het Lam – Openbaring 5:5-14 

 

1. De Here Jezus wordt ons voorgesteld als een leeuw en als een lam. Wat betekenen 

deze twee namen of omschrijvingen voor jou? Wat zegt het jou over Jezus? 

2. Paulus schrijft dat de overheden en machten ontwapend zijn en dat er over hen is 

getriomfeerd. Hoe kun je dit rijmen met het kwaad dat nog zo zichtbaar is? 

3. Wat betekent het voor jou dat de ‘zeven ogen van het Lam’, die staan voor de ‘zeven 

Geesten van God’, over deze aarde gaan om ons kracht, hulp en troost te bieden? 

4. Hoe is jouw gebedsleven? Vind je het ook wel eens moeilijk om daar trouw in te zijn? 

Helpt het je te bedenken dat onze gebeden voor reukwerk in de hemel zorgen? 

5. Hoe bewust ben jij je van de aanwezigheid van zowel de trouwe engelen als ook van 

de gevallen engelen? Hoe zorg jij ervoor dat je sterk staat in de geestelijke strijd? 
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