
 

Vragen voor persoonlijke verwerking of het groepsgesprek 

Aflevering 10 – Een boekrol met zeven zegels – Openbaring 5:1-5 

 

1. Wat spreekt jou aan in de gedachte dat de boekrol de eigendomsakte van de aarde 

is en dat de aarde weer door God moet worden teruggekocht? 

2. De duivel wordt door Jezus de vorst van deze wereld genoemd en door Petrus een 

brullende leeuw, die erop uit is om te verslinden. Wat merk jij hiervan in je leven? 

3. Boaz wordt gezien als een beeld van de Here Jezus. Welke overeenkomst zie jij 

tussen wat Boaz deed voor Ruth en wat Jezus heeft gedaan voor ons? 

4. Wat betekent het voor jou dat Jezus uit liefde bereid was om zijn leven als een 

losprijs te geven om jou vrij te kunnen kopen? 

5. Wil je eens nadenken over de genoemde uitspraak: ‘Je hebt het niet verdiend, maar 

je bent het wel waard!’ Hoe kostbaar en waardevol weet jij jezelf voor God? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZIE, IK KOM SPOEDIG 

www.zieikkomspoedig.nl 


