Jaarverslag 2023

Betreft project kringloopwinkel Hongarije.

Diverse keren hebben we weer kunnen bijdrage aan een transport van de
spullen die we verzameld hadden voor de kringloop in Hongarije.

Ook zijn we zelf spullen gaan brengen met een gesponsorde bus.

Het is een enerverende belevenis geworden.

Door sneeuw en gladde wegen zijn we daar heen gegaan.

Als je dan ziet hoe dankbaar de mensen zijn voor onze “afgedankte”
spullen... ze staan buiten al te wachten, want ze weten dat er spullen
worden gebracht. We hadden een grote diversiteit aan spullen bij ons...
Dekens, keukengerei, speelgoed, verzorgingsmiddelen enz. Maar ook
maandverband, luiers en incontinentie materiaal dat wordt bij een
ziekenhuis en een instelling voor mensen met een handicap gebracht.
Hier is het “over de datum “ en mag het niet meer gebruikt worden.
Geleverde gesloten verpakkingen kunnen hier ook niet retour naar de
apotheek of de leverancier.

Dekbedden en dekens worden apart gezet en verstrekt als er dringende
vraag naar is. Het was goed om eens zelf te kunnen zien hoe alles daar
wordt geregeld. Bijzonder hoe van de opbrengst van onze afgedankte
spullen daar voedselpakketten worden gekocht voor de meest arme
gezinnen daar. We waren aanwezig bij het uitdelen hiervan, en zijn zelf ook
meegegaan naar personen die een pakket mochten ontvangen.

Je komt in woningen waar geen stromend water in is. Men moet buiten bij
een gezamenlijk watertappunt water halen. Was droog je binnen, anders
wordt het gestolen. Onvoorstelbaar dat dit 1400 km bij ons vandaan
bestaat. Met kerst worden er warme maaltijden verzorgd ook van de
opbrengst.

De kringloopwinkel is in Esztergom, de gemeente Tata is nauw verbonden
met deze kringloop winkel. Zij hebben goede kontakten met de sociale
dienst daar en soms krijgen ze een vraag of dat zij voor een bepaald geval
een oplossing kunnen verzorgen.

Ook dan komen de spullen van de kringloopwinkel goed van pas.

Wij hebben daarom voor de babtiste gemeente in Tata dus dakramen
gesponsord voor de kinderopvang. Zij hebben dit helemaal zelf verbouwd
en gemonteerd met veel vrijwilligers.

Tot zover ons verslag over dit project in 2023.

Wat betreft het project vakschool Oeganda..



Dit loopt zeer voorspoedig. Steeds meer ruimten zijn gereedgekomen om
onderwijs te gaan geven.

Vormen van onderwijs zijn bijvoorbeeld automonteur, timmerman, naaister,
het land leren bewerken zodat men daardoor ook in eigen onderhoud kan
leren voorzien.

Men heeft waterleidingen gelegd naar de reeds gereedgekomen gebouwen.
Heel fijn om zo te zien dmv foto’s en gesprekken dat het zo goed gaat.
Financieel moet is soms bijgesprongen worden, maar men is ook zeer
inventief om elders de financiéle kant rond te krijgen.

Wel is de ondersteuning vanuit Nederland door het gezin wat hier 6 jaar
heeft gewoond nog dringend nodig en daardoor mede de financiéle
ondersteuning.

We worden ook betrokken bij de situatie hoe we dit project kunnen gaan
leiden naar zelfstandigheid vanuit de eigen omgeving.

Ook daarin kunnen we mogelijk in de toekomst ons steentje in bijdragen.
We hopen ook hier zelf een keer een bezoek te kunnen gaan brengen.

Wat betreft Mercy Ships,

We kregen als sponsor de vraag of we de werkzaamheden die men verricht
op locatie in Afrika te komen bezoeken. We hopen dat op een later tijdstip
zeker eens te kunnen gaan doen, echter het tijdstip kwam deze keer niet uit.
Wel gaan we door met onze financiéle donaties.

Wat betreft project Jeugd met een opdracht.

We hebben het gezin weer persoonlijk gesproken tijdens hun verlof.

Wat fijn om te horen dat alles nog goed gaat daar. Men heeft nog niet zoveel
gemerkt van situatie met Israélin hun omgeving. Wel komen ze soms voor
onverwachte situaties te staan bij huisvesting en zo.

Fijn dat we ze hier ook financieel in kunnen ondersteunen.

Wat betreft project Brazilié...

Wat fijn om te horen dat ze ook een ruimte hebben kunnen opzetten om
vrouwelijke verslaafden te kunnen opvangen.

Ook de bestaande huisvesting was aan reparatie en onderhoud toe, daar
hebben we ook ondersteuning aan kunnen geven.

Fijn dat we door middel van de nieuwsbrieven en emailberichten van hun
situatie horen en daarin gericht ondersteuning kunnen verlenen.

Net als vorig jaar kwamen er ook dit jaar weer hulpvragen op ons af vanuit
Nederland.



In de bouwvakvakantie wordt er hier in de omgeving door de diaconieén van
verschillende kerkelijke gemeenten op een weiland een tijdelijke camping
opgezet.

In 2022 voor het eerst en nu vanwege het succes van vorig jaar weer.
Echter er moest nu wel een en ander beter geregeld worden met de
elektriciteitsvoorziening van de aanwezige caravans en tenten. Een
grondkabel van 4x25kw moest aangelegd worden. Dit was een dure
aangelegenheid, dus kwam de vraag bij onze stichting terecht. Vanuit ons
verleden hadden wij nog kontakten dus waren wij en zij dankbaar dat we
hierin konden voorzien. Zo met elkaar konden we kansarme gezinnen die
nooit met vakantie kunnen een fijne gratis week kamperen geven.

Fijn dat wij hieraan konden meewerken. De een zorgde voor T-shirts, een
bakker het brood en ga zo maar door... en dan die vele vrijwilligers die de
kinderspelen verzorgden. Heel fijn.

Ook kwam er een persoon op ons pad die behoorlijk in de financiéle
problemen zat. Zijn huis een aantal jaren geleden afgebrand, een
bewindvoerder die zijn werk niet goed heeft gedaan en daarom nu nog
steeds voor verrassingen kwam te staan.

Hier ook financiéle ondersteuning kunnen geven maar ook een handreiking
om naar de toekomst toe mee te lopen voor het verdere verloop.

Soms is financiéle steun niet alleen genoeg maar heeftiemand ook hulp
nodig om een en ander weer op de rit te krijgen.



