Jaarverslag 2022.

Allereerst een verslag over het project kringloop winkel in Esztergom in
Hongarije.

Vanwege de oorlog in Oekraine kregen ze in Hongarije een stroom van
vluchtelingen te verwerken. Ze hebben deze mensen opgevangen en
ondersteuning gegeven.

Ook wij hebben hier in combinatie met een transport van verzamelde
goederen voor de kringloopwinkel hier onze medewerking aangegeven.
Wat fijn om te zien dat alles goed terecht is gekomen doordat ze foto’s
hebben gestuurd van de goederen die we speciaal via hun voor Oekraine
hebben geleverd. Ze zijn het zelf naar Oekraine wezen brengen met hun
busje.

Zo hebben we dit jaar veel kunnen inzamelen en kunnen verzenden naar
Hongarije. Ze kwamen ook zelf weleens afhalen met hun bus en aanhanger
en dan hadden we de mogelijkheid om ze in de transportkosten tegemoet te
komen.

Zelf zijn we ook een keer gegaan om een caravan af te leveren voor opvang
van een ex gedetineerde, die tijdelijk in een gebouw voor opvang van
Oekraiense vluchtelingen zat. Dit gebouw moest weer ontruimt worden. De
vluchtelingen moesten naar elders en deze persoon dus ook.

De vraag kwam of we een caravan konden regelen als onderdak voor deze
persoon. Vanuit onze stichting hebben we dit kunnen regelen en hebben we
deze caravan zelf afgeleverd.

Hoe dankbaar kan iemand zijn met een caravan als woning....

Tot zover ons verslag over Hongarije-project voor dit jaar.

Nu ons verslag over ons project in Oeganda..

Nadat we eind 2020 de aankoop van het stuk grond hadden gedaan om de
vakschool te kunnen herbouwen op een andere locatie is men in 2021
begonnen met het schoonmaken van de grond en is men begonnen met de
herbouw. We waren voornemens dit jaar een bezoek te brengen aan dit
project, maar helaas kon dat niet doorgaan.

In mei 2022 kon een gedeelte van de school weer geopend worden.

Wat is men daar blij dat met ook nu weer mensen vanuit hun eigen
omgeving kunnen opleiden om voor hun eigen gezin en de mensen rondom
hen in hun onderhoud te kunnen voorzien.

Hiervoor hebben ook dit jaar weer financiéle ondersteuning kunnen geven.
Het projectis nog in volle gang, we worden prima op de hoogte gehouden.



Naast deze projecten ondersteunen we ook Mercy Ships...

We hebben het hospitaal schip al eens bezocht...

Jaren geleden de Anestasia in Amsterdam.. later in combinatie met een
prive vakantie bezochten we Africa Mercy in Gran Ganaria.

Later hebben we ons ook actief bezig gehouden om het nu tweede
hospitaal schip de Gobal Mercy in de vaart te kunnen krijgen. Dankbaar zijn
we dat ook dit is gelukt door heel veel sponsoren.

Dankbaar om hier ook een klein onderdeel van te kunnen zijn door jaarlijkse
financiele ondersteuning.

Ook ondersteunen we in financieel opzicht een jong gezin dat uitgezonden
is naar Jordanie door Jeugd met een opdracht.

Eens per twee jaar komen ze naar Nederland en horen we persoonlijk hoe
het allemaal gaat.

Verder worden we op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven.

Dit geldt ook voor een project in Brazilie.... Waar een Nederlands gezin een
opvanghuis heeft opgericht voor verslaafden daar.

Ook dit gezin ontmoeten we weleens als ze over komen naar Nederland en
verder worden we op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven.

Naast bovenstaande projecten komen er ook vragen op ons pad waar wij zo
mogelijk financiele ondersteuning aan geven. Dit jaar bijvoorbeeld aan een

gezin dat door Operatie Mobilisatie was uitgezonden en dringend extra hulp
nodig had.

Zo zijn wij dankbaar dat wij de mogelijkheid hebben om diverse projecten
en vragen die op ons af komen financieel te kunnen ondersteunen en soms
ook bij te kunnen staan in advies.



