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Welkom en mededelingen 
 
 
We zingen staande met het orgel: Psalm 119: 1 en 4  
 
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan, 
wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
4. Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, 
hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? 
Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer 
hij zich door God en zijn gebod laat raden. 
Ik zoek U met mijn ganse hart, o Heer, 
leid mij niet af ter zijde en ten kwade. 
 
  
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
 
We zingen het Klein Gloria - NLB 195 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen. 
 
Gebed 
  

We luisteren naar de leefregel uit de brief aan de Kolossenzen –  
Hoofdstuk 3: 12-17 (Bijbel in GewoneTaal) 
 
Houd van elkaar 
God houdt van jullie. Hij heeft jullie uitgekozen, en jullie horen nu bij Hem. 
Daarom moeten jullie goede dingen doen: Je moet van harte meeleven met 
anderen. Je moet vriendelijk voor elkaar zijn, en geduldig. Denk niet aan 
jezelf, maar accepteer elkaar, en vergeef elkaars fouten. Want Christus 
heeft ook jullie je fouten vergeven.Maar het allerbelangrijkste is: Houd van 
elkaar. Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid.  
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Jullie zijn uitgekozen om samen één kerk te vormen. Christus heeft jullie 
vrede gegeven.  
Laat Zijn vrede jullie nu leiden bij jullie beslissingen. En wees dankbaar! 
Laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws over Christus. Gebruik al je 
wijsheid om elkaar uitleg en goede raad te geven.  
Zing liederen om God te eren, zing alle liederen die de Heilige Geest je laat 
zingen. Wees dankbaar en zing voor God. 
Bedenk bij alles wat jullie doen en zeggen, dat jullie bij de Heer Jezus 
horen. En vraag hem steeds om God, de Vader, te danken namens jullie. 
 
 
We luisteren naar de band:   

 

 ‘U weet ik wie ik ben’ – Hillsong Nederland 
 
Wie ben ik dat de hoogste Heer mij welkom heet. 
Hij vond mij toen ik verloren was, 
o, Hij houdt van mij. 
O, Hij houdt van mij. 
 
Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij 
'k ben een kind van God, ja Zijn kind. 
 
Uw genade heeft mij verlost, ik ben vrijgekocht. 
‘k Was gebonden door zonden, 
maar Jezus stierf voor mij. 
Ja, Hij stierf voor mij. 
 
Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij 
'k ben een kind van God, ja Zijn kind. 
In mijn Vaders huis, is er plaats voor mij 
'k ben een kind van God, ja Zijn kind. 
 
Bridge: 
Ik ben gekozen; niet verlaten 
in U weet ik wie ik ben. 
U bent voor mij; U bent met mij 
in U weet ik wie ik ben - 2x 
 
In U weet ik wie ik ben. 
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Wie de Zoon bevrijdt, is voor altijd vrij 
'k ben een kind van God, ja Zijn kind. 
In mijn Vaders huis, is er plaats voor mij 
'k ben een kind van God, ja Zijn kind. 
 
In mijn Vaders huis, is er plaats voor mij 
'k ben een kind van God, ja Zijn kind. 
 
 

 ‘Reckless Love’ – Cory Asbury 
 

Over de onvoorwaardelijke, overweldigende en onverdiende Liefde van God. 
Een Liefde die zo intens is dat Hij alles opoffert, zelfs Zijn eigen veiligheid en comfort 
(zoals de herder die 99 schapen achterlaat voor één verloren schaap), om ons te 
redden en te vinden, ondanks ons falen.  
 
 

 ‘Heilig bent U Heer’- HUB Worship 
 
Heer der Heren, hoogste Koning 
Zoon des mensen, Zoon van God. 
U bent het begin en einde 
U die is, die was en komt. 
Wie zou U niet vrezen, 
wie niet zingen voor Uw naam. 
Vallen in aanbidding voor Uw glorie. 
Alle volken komen en zij buigen voor U neer 
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus. 
 
Wij zingen heilig heilig heilig bent U Heer. 
Wij zingen heilig heilig heilig telkens weer. 
Wij zingen heilig heilig heilig bent U Heer. 
Wij zingen heilig heilig heilig telkens weer. 
 
Heer der Heren, hoogste Koning 
Zoon des mensen, Zoon van God. 
U bent het begin en einde 
U die is, die was en komt. 
Wie zou U niet vrezen, 
wie niet zingen voor Uw naam. 
Vallen in aanbidding voor Uw glorie. 
Alle volken komen en zij buigen voor U neer 
Jezus, Jezus, Jezus, Jezus. 
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Wij zingen heilig heilig heilig bent U Heer. 
Wij zingen heilig heilig heilig telkens weer. 
Wij zingen heilig heilig heilig bent U Heer. 
Wij zingen heilig heilig heilig telkens weer. 
 
U bent waardig alle lof te ontvangen 
U bent Jezus, U zit op de troon.  -  4x 
 
Wij zingen heilig heilig heilig bent U Heer. 
Wij zingen heilig heilig heilig telkens weer. 
Wij zingen heilig heilig heilig bent U Heer. 
Wij zingen heilig heilig heilig telkens weer. 
 
U bent waardig alle lof te ontvangen 
U bent Jezus, U zit op de troon  -   2x 
 
Wij zingen heilig heilig heilig bent U Heer. 
Wij zingen heilig heilig heilig telkens weer. 
Wij zingen heilig heilig heilig bent U Heer. 
Wij zingen heilig heilig heilig telkens weer. 
 
We zingen met elkaar het kinderlied: ‘Mijn God is zo groot’  
 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
er ‘s niets wat God niet kan doen.  -  2x 
 
De bergen schiep Hij, rivieren erbij 
de sterren maakte Hij ook. 
 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
er ‘s niets wat God niet kan doen.   
 
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij 
Hij zorgt voor jou en voor mij. 
 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
er ‘s niets wat God niet kan doen.   
 
Heb jij soms verdriet… ‘t is God die je ziet 
Hij legt Zijn handen op jou 
 
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 
er ‘s niets wat God niet kan doen.   
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Kindermoment  en daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst 
 
We zingen het uitzwaailied – 
 
Wij gaan voor even uit elkaar  
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, 
op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt. 
Ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
het is voor allemaal. 
 
 
We lezen uit de bijbel: Genesis 2: 18-25 (NBV21) 
 
Een gedeelte uit de tuin van Eden –  
 
De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper 
voor hem maken die bij hem past.’ Toen vormde Hij uit aarde alle in het 
wild levende dieren en alle vogels, en Hij bracht die bij de mens om te zien 
welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou 
noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle 
vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem 
paste.Toen liet de HEER God de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl 
de mens sliep nam Hij een van zijn ribben weg, en Hij sloot het lichaam 
weer op die plaats. Uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, bouwde 
de HEER God een vrouw en Hij bracht haar bij de mens. 
Toen riep de mens uit: 
‘Dit is ze! 
Mijn eigen gebeente, 
mijn eigen vlees en bloed. 
Vrouw wordt zij genoemd, 
genomen uit een man.’ 
Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich 
aan zijn vrouw, en zij zullen één lichaam zijn. 
Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich 
niet voor elkaar. 
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We lezen ook: Hooglied 7: 7-13 (NBV21) 
 
Hij – 
Wat ben je mooi, wat ben je bekoorlijk, 
liefde en verrukking, dat ben jij. 
Als een palm is je gestalte, 
je borsten zijn als druiventrossen. 
Ik dacht: Laat ik die palm beklimmen, 
ik wil zijn bladeren grijpen. 
Laten jouw borsten 
als trossen van de wijnstok zijn, 
je adem als de geur van appels, 
je tong als zoete wijn ... 
 
Zij – 
... wijn die zo naar mijn liefste stroomt 
en hem in zijn slaap op de lippen vloeit. 
Ik ben van mijn lief, 
en hij verlangt naar mij. 
Kom, mijn lief, 
laten we het veld in gaan, 
en tussen de hennabloemen slapen. 
Laten we de wijngaard in gaan, morgenvroeg, 
en kijken of de wijnstok al is uitgebot, 
zijn bloesems al ontloken zijn, 
de granaatappel al bloeit. 
Daar zal ik jou beminnen. 
 
 
 
We zingen met het orgel: Psalm 139: 8 
 
Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met Uw liefde mij geleidt. 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in ’t diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor Uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met Uw zorgen. 
 
 
Verkondiging 

 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  
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We luisteren naar de band:   

 

 ‘Kom tot de Vader’ -  Opw. 599 
 
1. Nog voordat je bestond, kende Hij je naam, 
Hij zag je elk moment en telde elke traan, 
omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan, 
ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan, 
omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon 
en nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn, is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt. 
 
2. En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan, 
ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan, 
omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon 
en nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 
 
Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn, is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt.  -  2x 
 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt  -  2x 
 
 

 ‘Heer U doorgrondt en kent mij’ – Opw. 518 
 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
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De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
  
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, 
elke dag. 
  
Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven, 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
 
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, 
elke dag.  
 
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, 
elke dag.  
 
 

 ‘Hoopvolle Toekomst’ – Soul Worship 
 
We stonden aan de kant, maar U liet ons niet staan. 
In Uw liefde bent U ons niet voorbijgegaan. 
U vroeg ons met U mee en riep ons naam voor naam. 
In Uw liefde durfde U de toekomst met ons aan. 
 
Alle eer aan God, die ons Zijn vertrouwen geeft. 
Hij is het die ons, een hoopvolle toekomst geeft. 
Prijs God, prijs God!  
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Uw plan met ons staat vast, U twijfelt geen moment. 
In Uw liefde koestert U de plannen die U hebt. 
We kunnen soms zo druk en ongeduldig zijn. 
In Uw liefde geeft U ons alles op zijn tijd. 
 
Alle eer aan God, die ons Zijn vertrouwen geeft. 
Hij is het die ons, een hoopvolle toekomst geeft 
Prijs God, prijs God! Prijs God!  -  2x 
 
U loopt niet weg, U doet geen kwaad, 
God die niemand achterlaat. 
U gaat voor en U voorziet,  
Vader God U twijfelt niet.  -  3x 
 
Alle eer aan God, die ons zijn vertrouwen geeft. 
Hij is het die ons, een hoopvolle toekomst geeft 
Prijs God, prijs God! Prijs God!  -  3x 
 
Prijs God, prijs God! 
 
 
 
Gebeden 
 
 
Collectemoment 
 
 
Slotlied –  

We zingen staande met het orgel:  ‘Laat ons zingen van de dromen’ –  

(op de wijs van: ‘Eens als de bazuinen klinken’) 

 
1. Laat ons zingen van de dromen, 
van het hart dat liefde kent, 
van de mens die uit wil stromen 
en zich naar de ander wendt, 
van de God die met ons meetrekt 
en ons Licht en Leven zendt. 
  
2. Laat ons danken voor de toekomst, 
die zich als een bloem ontvouwt, 
in de mens die zich wil geven, 
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zich de ander toevertrouwt, 
die de woning van zijn leven, 
op de Rots van Liefde bouwt. 
  
3. Laat ons vieren dat wat goed is, 
dat wat mensen, mensen maakt, 
dat wat leven, kracht en moed is 
en in tederheid ontwaakt: 
Hoop, Geloof en vooral Liefde, 
waarin God ons intens raakt 
 

Wij krijgen de Zegen mee, om zelf tot een zegen te zijn  
 
 
Gezongen: Amen 
 
 
Orgelspel 
 
 
 
 

 


