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Welkom 
 
We zingen staande: Psalm 146c: 1 en 3 
 
Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
We zingen: NLB 195 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen. 
 
Gebed: In dit gebed vragen wij of de Heilige Geest bij ons wil zijn, zodat 
wij begrijpen wat er gezegd wordt en wat in de Bijbel staat. 
 
We luisteren naar Jesaja 40: 27-31 
 
Waarom zeg je –waarom beweer je: 
‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, 
mijn God heeft geen oog voor mijn recht’? 
Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? 
Een eeuwige God is de HEER, 
Schepper van de einden der aarde. 
Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, 
Zijn inzicht is niet te doorgronden. 
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Hij geeft de vermoeide kracht, 
de machteloze geeft Hij macht in overvloed. 
 
Jongens worden moe en raken uitgeput, 
zelfs jonge mannen struikelen, 
maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: 
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, 
hij loopt, maar wordt niet moe, 
hij rent, maar raakt niet uitgeput. 
 
Filmpje van gemeenteleden…  

Kinderkoor zingt 3 liedjes:  

1. ‘Ik wil even bij U komen’  - Opw. Kids 334  
2. ‘Kindergeloofsbelijdenis’ 
3.  ‘Kom op ga je mee’?  Opw.Kids – met de gemeente: 

Stap voor stap voor stap voor stap 
voor stap voor stap voor stap! 

Refrein: 
Kom op, ga je mee, kom op, ga je mee, 
blijf niet langer staan. 
Kom op, ga je mee, kom op, ga je mee 
achter Jezus aan. 

Want Jezus zegt 
‘Ik ben de Weg, 
de Waarheid en het Leven’. 
Hij gaat ons voor 
dus geef gehoor, 
Hij heeft zijn woord gegeven! 

Stap voor stap voor stap voor stap 
voor stap voor stap voor stap! 

Refrein: 
Kom op, ga je mee, kom op, ga je mee, 
blijf niet langer staan. 
Kom op, ga je mee, kom op, ga je mee 
achter Jezus aan. 

Wat Jezus doet, 
is altijd goed, 
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Hij is de goede Herder, 
voor jou en mij 
dus kom erbij, 
Zijn woord helpt ons steeds verder! 

Stap voor stap voor stap voor stap 
voor stap voor stap voor stap!  2x 

Refrein: 
Kom op, ga je mee, kom op, ga je mee, 
blijf niet langer staan. 
Kom op, ga je mee, kom op, ga je mee 
achter Jezus aan. 

Want Jezus daagt 
ons uit en vraagt 
om met Hem op te trekken. 
Dus kom op, gauw 
en volg Hem nou, 
we gaan Zijn Woord ontdekken. 

Stap voor stap voor stap voor stap 
voor stap voor stap voor stap!  2x 
 
 
Terugblik slotdienst:  ‘vakantie  schriftjes’ verhalen… 

We zingen het kinderlied: Heer, onze Heer – HH 4  

Refrein: 

Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam, op heel de aarde 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
 

Zie ik de hemel 
het werk van uw hand 
zon, maan en sterren 
door U daar geplant 
de hele aarde 
en alles wat leeft 
het is echt ongelofelijk 
dat u dit aan ons geeft 
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Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam, op heel de aarde 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
 
Wie ben ik Heer 
dat U zelfs aan mij denkt 
en mij uw aandacht 
en liefde steeds schenkt 
U geeft mij alles 
ik kom niets tekort 
en daarom dank ik U steeds weer 
U bent de grootste God 
 

Heer, onze Heer 
hoe machtig is uw naam, op heel de aarde 
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 

Kindermoment – praatje met de kinderen van groep 1 t/m 5 op het  
 
podium 
 
We zingen het uitzwaailied: 
 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt, 
ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
 
De kinderen van groep 1 t/m 5 gaan naar de kindernevendienst 
 
We lezen met elkaar uit de bijbel: 1 Cor. 9: 24-27 
 
U weet toch dat van de atleten, die in het stadion een wedloop houden, 
er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint.  
Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles;  
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atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een 
onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, 
vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat.  
Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan 
anderen de spelregels opleggen, om uiteindelijk zelf te worden 
gediskwalificeerd. 
 
We zingen: ‘Wees stil voor het aangezicht van God’ – HH 667: 1 

Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer. 
Die zelf geen zonde kent, en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer 
 
 
Overdenking : ‘Klaar voor de start’ 
 
 
We zingen:  ‘de Wedloop’ – HH. 118 – Marcel Zimmer 

Ik loop de wedloop die voor mij ligt 
door een wolk van getuigen omgeven. 
Met mijn ogen alleen, op Jezus gericht 
in de wedloop van het leven. 
 
Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, 
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. 
 
Hij geeft volharding om door te gaan 
in de strijd die het leven ons kan geven 
Hij heeft zelf ook de pijn 
en moeite doorstaan 
in de wedloop van het leven. 
 
Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, 
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. 
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En ik weet dat Hij gestorven is 
aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 
Dit geloof is mijn getuigenis 
in de wedloop van het leven. 
 
U bent mijn hoop, mijn kracht mijn zekerheid 
U wijst mij de weg die ik moet gaan 
U bent mijn rots en geeft standvastigheid 
Ja, U bent het doel van mijn bestaan. 
Ja, U bent het doel van mijn bestaan. 
 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
 
Kinderkoor zingt 3 liedjes:  
 
 1. ‘Huis van vrede’-  Make Some Noise Kids 
 
 2. ‘Lekker eigenwijs’ -  Kinderboekenweek 
 
 3. ‘Bouw je leven op de Rots’ - Oke4Kids 
 
 
Gebeden  
 
Collecte 
 
We zingen staande het slotlied: ‘Zegenlied’ - Opwekking 710   
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
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Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
 
We krijgen de Zegen van de Heer,  
daarmee kunnen wij weer verder in ons dagelijks leven,  
gevolgd door gezongen ‘Amen’. 
 
 
 
We vinden het fijn dat u/jij deze dienst met ons mee wilde vieren en we 

nodigen u/jou van harte uit 
om beneden met elkaar een kopje koffie, 

thee of limonade te drinken en na te praten over de dienst. 
 

De ‘kletspot’ staat op tafel  
 

 

 


