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Welkom    
 
 
We zingen:  ‘Geprezen zij de Heer’ -  Opw. 44 

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, 
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, 
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
Dat de schuld der wereld op Zich nam. 
 
Verdreven is de schaduw van de nacht 
en wie Hem wil aanvaarden, wordt eens veilig thuisgebracht, 
voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht! 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
Dat de schuld der wereld op Zich nam. 
 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,  
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht 
en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
Dat de schuld der wereld op Zich nam. 
 
 
  
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
 
We bidden zingend  om de aanwezigheid van de Heilige Geest: 
 ‘Stil, mijn ziel wees stil’ – Opw. 717 
 
 
1.Stil, mijn ziel wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 

4 

 

God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst vernieuw  
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 
 
2.Stil, mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild,  
tegen de pijlen van verleiding. 
 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst vernieuw  
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 
 
3.Stil, mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen. 
Vredevorst vernieuw  
een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen.     2x 
 
Ik rust in U alleen. 
 
 
 

 
We lezen uit de Bijbel: Genesis 11:27-32 – NBV21   
 
 
Terach 
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Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen.  
Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot;  
hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach, in Ur, een stad van de 
Chaldeeën, in zijn geboorteland.   
Abram en Nachor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai, Nachors 
vrouw heette Milka; zij was een dochter van Haran, die naast Milka nog 
een dochter had, Jiska.  
Sarai was onvruchtbaar, zij had geen kinderen. 
Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram met 
zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn 
schoondochter Sarai, Abrams vrouw.  
Samen gingen ze op weg naar Kanaän.  
Maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze daar wonen.  
Terach leefde tweehonderdvijf jaar. Hij stierf in Charan. 
 

en we lezen: Genesis 12:1-5a   Abram naar Kanaän   
 

De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat 
ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. 
Ik zal je tot een groot volk maken, 
Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, 
een bron van zegen zul je zijn. 
 
Ik zal zegenen wie jou zegenen, 
wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. 
In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’  
Abram trok weg uit Charan, zoals de HEER hem had opgedragen, en Lot, 
de zoon van zijn broer, ging met hem mee. Abram was toen vijfenzeventig 
jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en alle bezittingen die ze hadden 
verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. 
Zo gingen ze op weg naar Kanaän.  
 

We zingen: ‘Onze schuilplaats is God’  - Opw. 847 

Er is hoop die groter dan de dood is,  
er is leven, sterker dan het sterven.  
Er is licht dat niemand ooit kan doven,  
er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 
Er is vrede, ver voorbij de onrust,  
er is blijdschap, dieper dan de tranen.  
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,  
er is trouw die ons niet zal verlaten.  
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
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Dus richten wij onze harten naar boven,  
vertrouwen wij op de God die wij loven.  
Niemand die ons uit uw handen kan roven,  
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is,  
er is vreugde, groter dan ons lijden.  
Er is antwoord, midden in de twijfel,  
overwinning, dwars door al ons strijden.  
 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Dus richten wij onze harten naar boven,  
vertrouwen wij op de God die wij loven.  
Niemand die ons uit uw handen kan roven,  
een machtige Rots, onze schuilplaats is God.  
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,  
en alle tranen voor altijd zal drogen,  
is het uw Geest die ons helpt te geloven,  
een machtige Rots, onze schuilplaats is God. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U.  
Onze hulp en onze verwachting is in U.  
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Dus richten wij onze harten naar boven,  
vertrouwen wij op de God die wij loven.  
Niemand die ons uit uw handen kan roven,  
een machtige rots, onze schuilplaats is God.  
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,  
en alle tranen voor altijd zal drogen,  
is het uw Geest die ons helpt te geloven,  
een machtige Rots, onze schuilplaats is God 
 
 

Verkondiging 
 
 

We luisteren naar: ‘Vuur’ - Matthijn Buwalda   
 
 
Ik ben niet tot hier gekomen 
om de handdoek in de ring te werpen. 
Ik loop de kans dat ik mijn hart breek, 
dat ik terugkom met een tas vol scherven. 
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Maar ik sta liever ergens voor 
dan overal maar steeds voor weg te rennen. 
Ik dacht: wat heb je aan een leven 
als je niets meer hebt voor om te sterven, dus 
 
Als er nog vuur in je zit, 
laat het branden, laat het branden. 
Nog heilig vuur in je zit, 
laat het branden, laat het branden 
tot iedereen het ziet! 
 
Ik hoor de spoken in mijn hoofd 
die zeggen dat het toch wel zal mislukken. 
Ik hoor de stemmen van de angst 
waaronder ik al veel te lang blijf bukken. 
En misschien hebben ze gelijk 
en liggen al mijn dromen straks in stukken. 
Maar ik bedacht vandaag ineens 
dat wat je niet doet je ook nooit zal lukken. 
 
Als er nog vuur in je zit, 
laat het branden, laat het branden. 
Nog heilig vuur in je zit, 
laat het branden, laat het branden 
tot iedereen het ziet! 
 
Dit lied, ik zing het voor mezelf 
en voor iedereen die net zo bang is, 
maar die elke ochtend net als ik besluit 
dat elke dag vol angst een dag te lang is.     2x 
 
 
Als er nog vuur in je zit, 
laat het branden, laat het branden. 
Nog heilig vuur in je zit, 
laat het branden, laat het branden.     2x 
 
Tot iedereen het ziet! Tot iedereen het ziet! 
Tot iedereen het ziet! Tot iedereen het ziet! 
 
 
 
 
Geloofsbelijdenis   
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*Wij geloven in God, onze Vader, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
Zo machtig is Hij! 
*En wij geloven in de Heere Jezus Christus, de enige Zoon van God. Hij is 
geboren door een wonder van de Heilige Geest, 
heeft geleden, is gestorven aan het kruis en ook begraven, ja, zelfs 
helemaal verlaten door God. 
Maar na drie dagen is Hij weer uit de dood opgestaan. 
*Wij geloven dat de Heere Jezus nu in de hemel is en aan de rechterhand 
van God zit, maar dat Hij eens terugkomt op deze aarde om recht te 
spreken en alle dingen nieuw te maken. 
*Wij geloven in de Heilige Geest, Die gekomen is op het Pinksterfeest en 
wil wonen in ons hart. 
*Wij geloven dat er één christelijke kerk is, waarin we allemaal bij elkaar 
horen. 
*Wij geloven dat God ons al onze zonden vergeeft en dat we eens een 
nieuw lichaam zullen krijgen. 
En dat we dan voor altijd bij de Heere Jezus zullen zijn. 
 
 
We zingen mee: ‘Holy Forever’ - Chris Tomlin 
 
Jezus… naam boven alle namen; Uw naam is de hoogste, 
Uw naam is de grootste, Uw naam staat boven alles. 
U bent geweldig groot, hoogste Heer, Heilig…voor altijd Heilig! 
 
 
 
1.A thousand generations falling down in worship, 
to sing the song of ages to the Lamb. 
And all who’ve gone before us and all who will believe, 
will sing the song of ages to the Lamb: 
  
Your name is the highest 
Your name is the greatest 
Your name stands above them all. 
All thrones and dominions 
All powers and positions 
Your name stands above them all. 
  
And the angels cry, Holy 
All creation cries, Holy 
You are lifted high, Holy 
Holy forever  
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2.If you’ve been forgiven and if you’ve been redeemed, 
sing the song forever to the Lamb. 
If you walk in freedom and if you bear His name, 
sing the song forever to the Lamb. 
We’ll sing the song forever and amen.  
 
And the angels cry, Holy 
All creation cries, Holy 
You are lifted high, Holy 
Holy forever 
 
Hear your people sing, Holy 
To the King of Kings, Holy 
You will always be, Holy 
Holy forever 
  
You will always be, Holy 
Holy forever 
 
 
Dankgebed 
 
 
Collecte 
 
 
We krijgen de Zegen mee, om hiervan uit te delen aan anderen 
 
Heenzending en Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ 
 
We zingen staande:  ‘Vervuld van Uw Zegen’ - NLB 425 
 

 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord; 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw Woord. 
 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal; 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen, die vrucht dragen zal. 
 
 
Orgelspel 
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