
Kinderkerstfeest voor groot en klein!   

Zondag 22 december 2024 om 16:30 in de 

Maranathakerk  

 

 

 

 ‘Zij hebben een ster gezien’ 

Door de kinderen van de clubs uit 
de Maranathakerk en de Hervormde gemeente wijk 1. 

 
 
 

Orgel/ piano - Jeanette van Oord 
Beamer        - Naomi Kieboom 
Licht/ geluid - Jan Potters 
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We zingen samen; ‘Komt allen tezamen’ 
 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, 
komt laten wij aanbidden, 
komt laten wij aanbidden 
komt laten wij aanbidden 
die Koning. 
  
Welkom en gebed 
 
          Heer,  
we danken U dat wij hier samen mogen zijn.  
Dat we met elkaar Kerst mogen vieren,  
We vieren dat Jezus geboren is.  
Hij maakt een nieuw begin.  
We vieren dat U dicht bij ons wilt zijn.  
De herders horen over de geboorte van Jezus.  
De engelen zingen van vrede. 
De wijzen gaan op zoek naar U. 
Allemaal goed nieuws!  
Wilt U juist ook nu zijn bij de mensen die ziek zijn,  
eenzaam of op de vlucht?  
Laat uw licht schijnen over alle mensen.  
Ook over ons, op dit feest van Kerst. 
We bidden U om een zegen voor deze viering 
          Amen.   
 
Gedicht  
 
Die ene ster, we zagen hem van ver, 
daar in Bethlehem, daar vonden we Hem, 
een Koningskind heel klein;  
Die onze Verlosser zal zijn. 
 
 
De kinderen zingen; ‘De wijzen, de wijzen’ 1,2 
 
De wijzen, de wijzen 
Die gingen samen reizen 
Vertrouwend op een Koningsster 
Zij wisten niet hoe ver. 
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Zij volgden het teken, 
De dagen werden weken, 
Dan klopt een rijke karavaan 
Bij de paleispoort aan. 
 
Verteller: ‘Zij hebben een ster gezien’ 
 
 
De kinderen zingen; ‘Ga je mee op zoek naar het 
Koningskind?’ 
 
Ga je mee op zoek naar het Koningskind? 
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. 
Ga je mee op zoek naar het Koningskind, 
want wie zoekt, die vindt! 
 
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver. 
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster! 
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver, 
kijk daar is de ster! 
 
We hebben die ster, daar in het westen gezien. 
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien. 
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren. 
Een heel bijzonder Koningskind misschien… 
 
Ga je mee op zoek naar het Koningskind? 
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. 
Ga je mee op zoek naar het Koningskind, 
want wie zoekt, die vindt! (3x) 
 
Verteller: ‘Zij hebben een ster gezien’ 
 
De kinderen zingen: ‘een Koning is geboren’ 
 
Een Koning is geboren, 
een Koning, een Koning. 
Een Koning is geboren 
heb je 't al gehoord? 
Hij kwam op aarde wonen 
als baby'tje zo klein. 
Voor alle mensen, ook voor jou 
wil Hij de Koning zijn. 
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Waar is Hij dan geboren, 
die Koning, die Koning. 
Waar is Hij dan geboren 
ik denk ineen paleis? 
O nee, die Koning die ik ken 
de machtigste van al. 
Die kwam niet in een mooi paleis, 
maar in een arme stal. 
 
Waar moet Hij dan in slapen 
die Koning, die Koning. 
Waar moet Hij dan in slapen 
een gouden hemelbed? 
O nee, die Koning die ik ken 
die heeft geen bed van goud. 
Geen pracht en praal, maar o zo kaal 
een kribbetje van hout. 
 
Wat draagt Hij dan voor kleren 
die Koning, die Koning. 
Wat draagt Hij dan voor kleren 
een jas van hermelijn? 
O nee, die Koning die ik ken 
die heeft er zelfs niet één. 
En ook geen hemdje van satijn, 
maar doekjes om zich heen. 
 
Hoe kan ik Hem dan vinden 
die Koning, die Koning. 
Hoe kan ik Hem dan vinden 
weet jij misschien de weg? 
Die Koning is dichtbij je 
je hoeft niet ver op reis. 
Vraag Hem in 't kribje van je hart, 
dan wordt het een paleis 
 
Dan wordt het een paleis. 
 
 
Verteller: ‘Zij hebben een ster gezien’ 
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De kinderen zingen; ‘De wijzen, de wijzen’ 3,4,5,6 
'O koning, wil ons horen: 
er is een prins geboren, 
In 't Oosten is zijn ster gezien, 
staat hier zijn wieg misschien?' 
 
Herodes, hij hoorde 
verschrikt naar deze woorden. 
'Een koningskind bij mij in huis? 
U bent beslist abuis.' 
 
De wijzen, de wijzen, 
die moesten verder reizen, 
de ster ging als een lichtend spoor 
naar Bethlehem hen voor. 
 
Zij hebben gevonden, 
Het Kind door God gezonden 
Dat Koning en dat Knecht wil zijn 
Voor ieder groot en klein. 
 
 
Gedicht 
 
Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht,  
een prachtig mooi plan, dat geen mens had verwacht.  
Hij komt naar de wereld. In Jozefs gezin  
wordt Jezus geboren: Gods nieuwe begin.  
 
Gewikkeld in doeken, een voerbak als bed,  
de zoon van Maria, die Israël redt.  
Hij komt bij de mensen; God zelf wordt een kind  
dat liefde komt brengen en kwaad overwint.    
 
 
Dankgebed 

Lieve God, 

Wij vieren feest, 
omdat Jezus is geboren! 
Hij is de nieuwe Koning, 
zo anders dan verwacht. 
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Herders en wijzen, 
iedereen mocht het horen. 
Een licht op hun pad 
wees de weg in de nacht. 

Geef ook ons zo'n lichtje 
dat de weg wijst naar de stal. 
Dan vragen wij Jezus om vrede, 
en om een fijn kerstfeest voor iedereen, overal! 

          Amen  

 

Collecte bij de uitgang is voor ‘World Servants’ 
 
 
 
We zingen samen: ‘Vrolijk kerstfeest iedereen!’ 
https://www.youtube.com/watch?v=Efov2bkMLPs 
kinderen zingen het vóór – mensen in de kerk zingen het ná 
 
Wonderbare Raadsman, Wonderbare Raadsman 
Sterke God, Sterke God 
Eeuwige Vader, Eeuwige Vader 
Vredevorst, Vredevorst 
 
Een Kind is ons geboren 
een Zoon is ons gegeven 
en zijn heerschappij duurt voor eeuwig 
vrolijk kerstfeest iedereen. 
 
Vrede voor de wereld, vrede voor de wereld 
Heeft Hij gebracht, heeft Hij gebracht 
Vrijheid voor de volken, vrijheid voor de volken 
Licht in nacht, licht in de nacht 
 
Een Kind is ons geboren 
een Zoon is ons gegeven 
en zijn heerschappij duurt voor eeuwig 
vrolijk kerstfeest iedereen. 
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Een Kind is ons geboren 
een Zoon is ons gegeven 
en zijn heerschappij duurt voor eeuwig 
vrolijk kerstfeest iedereen. 
 
 
Vrolijk kerstfeest iedereen. 
Vrolijk kerstfeest iedereen! 
 
 
 
 

De kinderen en de leiding van de clubs 
wensen u allen 

een prachtig, gelukkig en bovenal 
een gezegend kerstfeest toe! 

 
 

Jezus is geboren, Immanuel! 

 
 

 


