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Welkom 
 
 
We zingen staande: Psalm 136: 1 en 13 
 
 Loof de Heer, want Hij is goed,
 trouw in alles wat Hij doet, 
 want zijn goedertierenheid 
 zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Aan de God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Klein Gloria  
 
Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
Afkondiging van overlijden 
 
We zingen: ‘Veilig in Jezus’ armen’ – HH 467 vers 1 
 
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart, 
daar, in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 
Hoor, 't is het lied der eng'len, zingend van liefd' en vreê, 
ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee. 
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart, 
daar, in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart 
 
 
 
Inleidend woord op het thema 
 
 
We zingen: ‘Create in me a clean heart’ – NLB 51b - (2x) 
(God, her-schep mijn hart; maak het zuiver) 
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Create in me a clean heart, oh God 
And renew a right spirit within me. 
 
Create in me a clean heart, oh God 
And renew a right spirit within me. 
 
Cast me not away from Thy presence, oh Lord 
and take not Thy holy spirit from me. 
Restore unto me the joy of Thy salvation 
and renew a right spirit within me. 
 
 

We luisteren naar de leefregel uit Romeinen 12: 9 – 21 

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede 
toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en 
acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar 
laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.  
Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u 
tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden 
van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers; zegen hen, 
vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie 
verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf 
aan tot nederigheid.  
Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar 
probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw 
macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem 
geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, 
want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te 
nemen, Ik zal vergelden.’  
En ergens anders staat: ‘Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, 
als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen 
op zijn hoofd.’ Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 
kwade door het goede. 
 

We luisteren en zingen mee met: ‘de Wedloop’ – HH 118 / Opw. 564 
 
1.Ik loop de wedloop die voor mij ligt 
door een wolk van getuigen omgeven. 
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht 
in de wedloop van het leven. 
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Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, 
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. 
 
2.Hij geeft volharding om door te gaan 
in de strijd die het leven ons kan geven. 
Hij heeft zelf ook de pijn en moeite doorstaan 
in de wedloop van het leven. 
 
Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, 
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. 
 
En ik weet dat Hij gestorven is 
aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 
Dit geloof is mijn getuigenis 
in de wedloop van het leven. 
 
U bent mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, 
U wijst mij de weg die ik moet gaan. 
U bent mijn rots en geeft standvastigheid; 
ja, U bent het doel van mijn bestaan, 
ja, U bent het doel van mijn bestaan! 

 

Gebed 
 
We zingen het kinderlied: ‘Mijn God is zo g-o-e-d’ – Oké4Kids 
 
Mijn God is zo g-o-e-d 
Hij wijst mij de juiste w-e-g 
ik geef Hem mijn hele h-a-r-t 
Hij vult mij met Zijn l-i-e-f-d-e 
 
Refrein: 
Want zo is Jezus, Jezus, J-e-z-u-s 
als Hij mij vraagt: “hou jij van Mij?” 
zeg ik: “Y-e-s!” Yes! 
en als ik deze woorden spel vergeet ik nooit meer 
Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer! 
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Ik lees in Zijn w-o-o-r-d 
ik praat met Hem elke d-a-g 
Hij zegt: Wandel in Mijn l-i-c-h-t 
want je bent mijn lieve k-i-n-d 
Refrein: 
Want zo is Jezus, Jezus, J-e-z-u-s 
als Hij mij vraagt: “hou jij van Mij?” 
zeg ik: “Y-e-s!” Yes! 
en als ik deze woorden spel vergeet ik nooit meer 
Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-  (2x) 
 
Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer! 
 
 
Kindermoment: voor de kinderen van groep 3 t/m 8 
 
We zingen het uitzwaailied:  
 
Wij gaan voor even uit elkaar  
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, 
op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt. 
Ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
het is voor allemaal. 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Bijbellezing: Romeinen 7: 14-25 (NBV21) 
 
Wij weten immers dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn 
aardse natuur ben ik overgeleverd aan de zonde. Ik begrijp zelf niet wat ik 
doe, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn 
daden in strijd zijn met mijn wil, erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het 
niet meer die handelt, maar de zonde die in mij woont. Immers, ik besef dat 
in mij, in mijn aardse natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede 
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wel, maar het goede doen kan ik niet. Want ik doe niet wat ik wil, het 
goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn 
daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet meer zelf de oorzaak van, 
maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek in mezelf dus de wetmatigheid 
dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk 
stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe zie ik 
die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand 
instem en maakt van mij, in heel mijn doen en laten, een gevangene van 
de wet van de zonde.  

Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt 
door de dood? God zij gedankt, die ons redt door Jezus Christus, onze 
Heer. Want aan mezelf overgelaten onderwerp ik me weliswaar met mijn 
verstand aan de wet van God, maar door mijn aardse natuur onderwerp ik 
me aan de wet van de zonde. 

 

We zingen: ‘Regeer in mij’ – HH 690 

1.Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer, 
als de zon opkomt, elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U,, Heer van zee en land: 
‘Neem ook mijn leven in uw hand.’ 
 
Regeer in mij, met al uw kracht, 
in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. 
er is één ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag. 
 
2.Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk, 
als een spiegel zijn van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
‘Heer, neem mijn leven in uw hand.’ 

Regeer in mij, met al uw kracht, 
in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. 
er is één ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag. 

 

Verkondiging 
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We zingen: ‘Bouw Uw Koninkrijk’ – HH 669 

 
1.Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 
 
2.Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden  
zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
 
Refrein: 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
3.Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. 
Refrein:  
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Dankgebed 
 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  
 
 
Collecte 
 
 
Slotlied – We zingen staande: ‘Jezus vol liefde’ – EL 312 
 
Jezus vol liefde, 
U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
 
Kom met Uw kracht, o Heer, 
en vul ons tot Uw eer, 
kom tot Uw doel met ieder van ons.  
 
Maak ons een volk Heer,  
heilig en rein, 
dat U Heer volkomen, steeds toegewijd zal zijn. 
 
 
We krijgen de Zegen mee, om een ander tot zegen te kunnen zijn 
 
 
Orgelspel 
 
 
Na de dienst is iedereen welkom om onderin de kerk nog even met elkaar 
wat te drinken en na te praten over deze dienst! 
 
 
 
Heb jij een leuke, waardevolle of mooie toevoeging aan de jeugddiensten 
en zou je dit met ons willen delen? Of denk je erover om zelf mee te gaan 
doen met het organiseren van jeugd- en tienerdiensten…je bent van harte 
welkom!  
Neem dan contact op met één van de leden van de jeugddienstcommissie:  
Lennart, Adriënne,Tamar of Wil 
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Om thuis eens te lezen / luisteren: ‘GOEDHEID VAN GOD’ 
 

Ik hou van U, uw genade blijft mij dragen 
dag aan dag, in de palm van uw hand. 

Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga 
zing ik steeds, van de goedheid van God. 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 

Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds, van de goedheid van God. 

Uw zachte stem, leidde mij door al mijn dalen 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 

Heer, ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een Vriend. 

Ik leef met U, in de goedheid van God. 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 

Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds, van de goedheid van God. 

Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. 

Heel mijn hart en ziel, leg ik voor U neer, Ik geef U alles, Heer. 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. 

Al heel mijn leven bent U trouw, Heer 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 

Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds, van de goedheid van God. 

 

Opwekking 849 – Schrijver Harold ten Cate 

 

https://www.google.com/search?q=Opwekking+849&oq=Opwekking+849+&g
s_lcrp=EgZjaHJvbWUyCggAEEUYFhgeGDkyBwgBEAAYgAQyBwgCEC4YgA
QyBwgDEAAYgAQyBwgEEAAYgAQyBwgFEAAYgAQyCAgGEAAYFhgeMggI
BxAAGBYYHjIKCAgQABiABBiiBNIBCTI4MjJqMGoxNagCCLACAQ&sourceid

=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:330efda4,vid:_TZIc530_9U,st:0 
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