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Welkom 
 
We zingen: ‘In Christus is noch west noch oost’ - NLB 969 
 
In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 
 
Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
 
We zingen het ‘Klein Gloria’ – NLB 195 
 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen  
 
 
We luisteren naar de 10 geboden - uit de kinderbijbel:  
‘Woord voor Woord’ van Karel Eyckman en Karel Deurloo. 
 
*Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer, jullie God, Ik heb jullie 
vrijgemaakt uit een onvrij land. Houd je dan ook aan je Bevrijder en zorg 
er voor dat je vrij blijft van andere goden. 
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*Probeer Mij niet uit te tekenen; dat betekent ook dat je niet mag 
beweren dat jíj precies weet hoe God is en hoe Hij eruitziet. 
*Noem Mijn Naam niet bij dingen waar ik niet mee te maken wil hebben; 
dat betekent, dat je voorzichtig moet zijn met dat woord ‘God’. 
*Vier één dag in de week als Mijn dag; dat betekent, dat het een vrije 
dag is. Op zo’n dag moet je alle mensen die voor je werken vrij geven. 
*Houd je vader en moeder in ere, want als je dat niet doet, als je oudere 
mensen maar laat zitten, dan zorg je er niet voor dat ze vrij kunnen zijn. 
*Sla niemand dood;  dat betekent ook, dat je elkaar niet in de steek laat. 
God gaf ons de kans om te leven, dus mag je elkaar het leven niet 
onmogelijk maken. 
*Blijf trouw aan de mensen van wie je houdt; dat betekent ook, dat 
mensen zuinig moeten zijn op mensen die van elkaar houden. Als God 
een God is die van mensen houdt, dan moeten mensen ervoor zorgen 
dat mensen van elkaar kunnen houden. 
*Steel niet; als de God die ons in de woestijn genoeg te vinden geeft om 
van te leven, als die onze God is, dan mag je niet voor jezelf inpikken 
wat voor iedereen bedoeld is. 
*Spreek niet vals; dat betekent, dat je nooit een ander mag verraden 
door hem verdacht te maken. Als wij God willen vertrouwen op Zijn 
Woord, maar wij kunnen elkaar niet vertrouwen, dan worden we nooit vrij 
voor elkaar. 
*Wil niet altijd hetzelfde wat een ander heeft; dat betekent ook, je moet 
het niet altijd zo willen hebben als een ander het heeft. Je moet jezelf 
zijn. 
Amen 
 
Gebed: In dit gebed vragen wij of de Heilige Geest bij ons wil zijn, zodat 
wij begrijpen wat er in de Bijbel staat. 

We zingen het kinderlied: ‘Kinderen van de Vader ‘ – Elly & Rikkert 
 
Wij willen samen vieren 
dat God van mensen houdt 
en dat Hij in ons midden 
zijn rijk van liefde bouwt. 
 
Omdat wij kind'ren van de Vader zijn, 
omdat wij kind'ren van de Vader zijn. 
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Wij willen samen delen 
met kind'ren klein en groot 
en net als Jezus geven 
aan anderen in nood. 
 
Omdat wij kind'ren van de Vader zijn, 
omdat wij kind'ren van de Vader zijn. 
 
Wij willen samen leven, 
als vrienden verder gaan 
en steeds opnieuw vergeven 
wie ons pijn heeft gedaan. 

 
Omdat wij kind'ren van de Vader zijn, 
omdat wij kind'ren van de Vader zijn. 
 

Kindermoment voor de kinderen van groep 1 t/m 4 

 
Uitzwaailied: 
 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt, 
ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
 
 
We lezen Efeze 4: 25 – 5: 2 
 
Het nieuwe leven: 
Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij 
zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon 
niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.  
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Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf 
hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. 
Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar 
nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.  
Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee 
u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.  
Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, 
en alle kwaadaardigheid. 
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in 
Christus vergeven heeft. 
Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, en ga de 
weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor 
ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. 
 
 
Uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte  
 
 
We zingen: ‘Jezus roept hier mensen samen’  - NLB 975 vers 1 en 3 
 
Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
 
Bas voor den Dag vertelt over het ‘Zanguurtje’ 
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We zingen: ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ – NLB  655 
 
1  Zing voor de Heer een nieuw gezang!
 Hij laaft u heel uw leven lang 
 met water uit de harde steen. 
 Het is vol wond’ren om u heen. 
 
2  Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
 gunt aan uw leven rust en duur 
 en geeft het zin en samenhang. 
 Zing dan de Heer een nieuw gezang!
 
3  Een lied van uw verwondering 
 dat nóg uw naam niet onderging, 
 maar weer opnieuw geboren is 
 uit water en uit duisternis. 
 
4  De hand van God doet in de tijd 
 tekenen van gerechtigheid. 
 De Geest des Heren vuurt ons aan
 de heil'ge tekens te verstaan. 
 
5  Wij zullen naar Zijn land geleid 
 doorleven tot in eeuwigheid 
 en zingen bij Zijn wederkeer 
 een nieuw gezang voor God de Heer.
 
 
Tamar Vis vertelt over de voorbereiding voor ‘World Servants’ 
 
 
We zingen mee met You Tube: ‘No longer slaves’  - Opw. 794 
https://www.youtube.com/watch?v=f8TkUMJtK5k 
 
 
Vertaling: 
 
Ik hoor een melodie, als een symfonie 
U omringt mij met een lied. 
U bevrijdde mij van mijn vijanden 
en neemt mijn angsten weg 
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Refrein: 
Ik ben niet langer een slaaf van angst 
ik ben een kind van God. 
Ik ben niet langer een slaaf van angst 
ik ben een kind van God. 
 
U hebt mij gezien, in mijn moeders schoot 
Liefde riep mijn naam. 
Nu ben ik Uw kind, een deel van uw gezin 
Uw hart klopt in mijn hart. 
 
2x Refrein:  
Ik ben niet langer een slaaf van angst 
ik ben een kind van God. 
Ik ben niet langer een slaaf van angst 
ik ben een kind van God. 
 
Ik ben omringd door de armen van de Vader. 
Ik ben omringd door liederen van bevrijding. 
We zijn bevrijd uit onze slavernij. 
Wij zijn de zonen en de dochters, 
laten we van onze vrijheid zingen: 
oh oh, oh oh ooh… 
 
U spleet de zee zo dat ik er doorheen kon   -2x 
U gaf mijn voeten vaste grond. 
U redde mij, nu sta ik hier en zing: 
Ik ben een kind van God! 
 
Ik ben een kind van God!   -5x 
 
Refrein: 
Ik ben niet langer een slaaf van angst 
ik ben een kind van God. 
Ik ben niet langer een slaaf van angst 
ik ben een kind van God. 
 
 
Naomi Klunder vertelt over de GGG 
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Gebeden 
 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
 
We zingen 2 kinderliedjes met instrumenten : 
 

 We zingen:  ‘Jezus roept’ - HH 349 vers 1,2 en 4 
  
1.Jezus roept alle kleine kinderen. 
Jezus roept alle kleine kinderen. 
 Jezus roept alle kleine kinderen. 
 Alle kleine kinderen mogen komen. 
 
Eén kleine, twee kleine, drie kleine kinderen, 
vier kleine, vijf kleine, zes kleine kinderen, 
zeven kleine, acht kleine , negen kleine kinderen, 
alle kleine kinderen mogen komen. 
  
2.Jezus roept alle grote mensen. 
Jezus roept alle grote mensen. 
Jezus roept alle grote mensen. 
Alle grote mensen mogen komen. 
 
Eén grote, twee grote, drie grote mensen, 
vier grote, vijf grote, zes grote mensen 
zeven grote, acht grote , negen grote mensen 
alle grote mensen mogen komen. 
 
4.Jezus roept alle oude mensen. 
Jezus roept alle oude mensen.   
Jezus roept alle oude mensen.                                   
alle oude mensen mogen komen. 
 

Eén oude, twee oude, drie oude mensen, 
vier oude, vijf oude, zes oude mensen, 
zeven oude, acht oude , negen oude mensen, 
alle oude mensen mogen komen. 
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 We zingen:   Maak een vrolijk geluid ‘– HH 608: 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
of je thuis bent, of buiten op straat. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 
 
doe je mee, want ook jij hoort erbij: 
zing en fluit… 
roep het uit, hoi, hoi, hoi 
maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
of je bruin bent, of sproetig of blond. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met je hand of je voet of je mond. 
Want een vrolijk geluid maakt je blij 
ben je ziek of gezond, kom erbij: 
ook je stem.. 
is van Hem.. 
maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
of je thuis bent, of buiten op straat. 
maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 
dat Hij jubelt met jou en met mij: 
zing en fluit… 
roep het uit, hoi, hoi, hoi 
maak een vrolijk geluid voor de Heer 
maak een vrolijk geluid voor de Heer! 
 
 
 
Collecte 
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We zingen staande ons slotlied ‘: ‘Ga met God’ - NLB 416 vers 1 en 4 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
Zegen met Zegenbede van Sint Patrick - Ierse monnik uit de 5e eeuw 
 
De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen. 
De Heer is achter je, om je in de armen te sluiten  
en om je te beschermen tegen gevaar. 
De Heer is onder je, om je op te vangen 
wanneer je dreigt te vallen. 
De Heer is in je, om je te troosten als je verdriet hebt. 
De Heer is rondom je, als een beschermende muur, 
wanneer anderen over je heen vallen. 
De Heer is boven, je om je te zegenen. 
Zo zegene God jou vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. 
 
gezongen ‘Amen’ 
 
 
 
 
 
 

We vinden het fijn dat u/jij deze dienst met ons mee 
wilde vieren 

 en we nodigen u/jou van harte uit  
om beneden met elkaar een kopje koffie,  

thee of limonade te drinken  
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