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Voor de dienst luisteren we naar Yada Yeshua: 
 
 ‘Jezus, hoop van de volken’ - Opw. 618 
 
Jezus hoop van de volken, Jezus trooster in elk verdriet.  
U bent de bron van hoop die God ons geeft.  
Jezus, licht in het duister, Jezus waarheid die overwint.  
U bent een bron van licht die in ons leeft. 
 
U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.  
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.  
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!  
U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.  
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft. Heer ik geloof! 
 
Jezus hoop van de volken. Jezus trooster in elk verdriet.  
U bent een bron van hoop die God ons geeft.  
Jezus licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint.  
U bent een bron van licht die in ons leeft. 
 
U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.  
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.  
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!  
U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.  
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft. Heer ik geloof! 
 
Heer ik geloof (4x) 
 
U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.  
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.  
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!  
U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.  
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft. Heer ik geloof! 
 
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.  
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!  
U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.  
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft. Heer ik geloof! 
 
Jezus hoop van de volken (3x) Heer ik geloof (3x) 
 
 
 
Welkomstwoord       
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We zingen: Psalm 62: 1  
 
1  Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
 van Hem verwacht ik altijd weer 
 mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
 Ik wankel niet, want Hij staat vast; 
 mijn toevlucht, als het water wast, 
 mijn rots, mijn enige vertrouwen.  
  
Stil gebed, votum en groet 
 
Klein Gloria  
 
Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
 
Gebed 
 
We luisteren naar Yada Yeshua: 
 
‘Jezus Overwinnaar ‘- Opw. 832  
 
Waar U verschijnt wordt alles nieuw, 
want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt 
door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 

U bent de held die voor ons strijdt, 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht 
ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar! 

De duisternis licht op door U, 
de duivel is door U verslagen. 
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Dood waar is je macht 
waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 

De schepping knielt in diepst ontzag, 
de hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel 
weten wie er regeert. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht 
ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar! 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht 
ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar!   

 Naam boven alle namen…  

  

Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht 
ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar! 

 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht 
ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar! 

Ongeëvenaarde kracht 
ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar!   

U bent Jezus Overwinnaar! 
 

‘Voor altijd heilig’ - Opw. 876 
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Duizend generaties knielen in aanbidding, 
het lied van alle eeuwen zingen zij. 
Zij die al geloofden, of nog geloven gaan, 
zij zingen voor het Lam in eeuwigheid. 

Uw naam is de hoogste, 
Uw naam is de grootste, 
Uw naam staat altijd bovenaan. 
Alle tronen en krachten, 
regering en machten, 
uw naam staat altijd bovenaan. 

Refrein 1 
In de hemel klinkt: Heilig. 
Heel de schepping zingt: Heilig. 
U bent hoogste Heer: Heilig. 
Voor altijd heilig. 

Als je bent vergeven en als je bent verlost, 
zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 
Als je leeft in vrijheid, door Jezus’ bloed gekocht, 
zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 
Zing je lied voor eeuwig en amen. 

Refrein 1 
In de hemel klinkt: Heilig. 
Heel de schepping zingt: Heilig. 
U bent hoogste Heer: Heilig. 
Voor altijd heilig. 

Refrein 2: 
Heel uw volk zingt uit: Heilig. 
Voor U Majesteit: Heilig. 
U bent voor altijd heilig. 
Voor altijd heilig. 

Uw naam is de hoogste, 
Uw naam is de grootste, 
Uw naam staat altijd bovenaan. 
Alle tronen en krachten, 
regering en machten, 
uw naam staat altijd bovenaan. 

Uw naam is de hoogste, 
Uw naam is de grootste, 
Uw naam staat altijd bovenaan. 
Alle tronen en krachten, 
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regering en machten, 
uw naam staat altijd bovenaan. 

Refrein 1 
In de hemel klinkt: Heilig. 
Heel de schepping zingt: Heilig. 
U bent hoogste Heer: Heilig. 
Voor altijd heilig. 

Refrein 2: 
Heel uw volk zingt uit: Heilig. 
Voor U Majesteit: Heilig. 
U bent voor altijd heilig. 
Voor altijd heilig. 

 

U bent voor altijd heilig. 
Voor altijd heilig. 
 
U bent voor altijd heilig. 
Voor altijd heilig. 
 

‘Light of the world’ / ‘Licht van de wereld’- Opw. 595  

Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil ik zijn elk moment. 
 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, 
U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht. 
Bent als een kind naar de wereld gekomen, 
legde Uw heerlijkheid af. 
Refrein: 
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Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
En nooit besef ik hoe U leed    ) 
De pijn die al mijn zonde deed.  )2x 
 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
 
 
We luisteren naar de leefregel uit Efeze 6: 10-13: ‘Houd stand’- 

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de 
wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van 
de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse 
vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de 
kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op 
om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed 
voorbereid stand te kunnen houden. 
 
 
 
We zingen het kinderlied: ‘k Stel mijn vertrouwen’ – HH 338 
 
'k Stel mijn vertrouwen, op de Heer mijn God, 
want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en ik weet: 
Hij is mij steeds nabij!  -   2x 
 
 
 
Kindermoment: voor de kinderen van groep 1 t/m 8 
We zingen het uitzwaailied  
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Wij gaan voor even uit elkaar  
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, 
op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt. 
Ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
het is voor allemaal. 
 
 
We lezen uit de Bijbel: 1 Samuel 28: 3-20b 
 

Saul bezoekt een geestenbezweerster - 

Samuel was inmiddels gestorven. Heel Israël had over hem gerouwd, en hij 
was begraven in Rama, zijn woonplaats. In diezelfde tijd had Saul in het 
hele land een verbod uitgevaardigd op het bezweren van geesten en het 
raadplegen van schimmen. Toen nu de Filistijnen hun troepen hadden 
verzameld en waren opgerukt naar Sunem, waar ze hun kamp opsloegen, 
bracht ook Saul zijn leger op de been en hij sloeg zijn kamp op in het 
Gilboa gebergte. Maar toen hij het kamp van de Filistijnen zag, greep de 
angst hem bij de keel. Hij raadpleegde de HEER, maar de HEER gaf geen 
antwoord: noch in dromen, noch door middel van orakelstenen, noch bij 
monde van profeten. Daarom beval hij zijn dienaren om voor hem een 
geestenbezweerster op te sporen. ‘Daar wil ik naartoe gaan om antwoord 
te vinden op mijn vragen,’ zei hij. Toen zijn dienaren hem vertelden dat er 
in Endor nog een geestenbezweerster woonde, vermomde hij zich door 
andere kleren aan te trekken en ging hij met twee dienaren op weg.  

Midden in de nacht kwamen ze bij de vrouw aan. ‘Wilt u voor mij de geest 
van een dode raadplegen?’ verzocht hij haar. ‘Ik zal u zeggen wie u moet 
oproepen.’ Maar de vrouw antwoordde: ‘U weet toch wat Saul heeft 
gedaan: hij heeft een streng verbod uitgevaardigd op het bezweren van 
geesten en het raadplegen van schimmen. Waarom probeert u me in de 
val te lokken? Wilt u me soms de dood in jagen?’ Maar Saul zwoer haar bij 
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de HEER: ‘Zo waar de HEER leeft, er zal u geen kwaad overkomen.’ ‘Wie 
moet ik dan voor u oproepen?’ vroeg ze. ‘Samuel,’ antwoordde Saul. Zodra 
de vrouw Samuel zag, slaakte ze een ijselijke kreet. ‘Waarom hebt u me 
bedrogen?’ vroeg ze aan Saul. ‘U bent Saul zelf!’ ‘Wees niet bang,’ stelde 
de koning haar gerust. ‘Maar zeg me, wat ziet u?’ ‘Ik zie een goddelijke 
gestalte uit de aarde oprijzen,’ antwoordde ze. ‘Hoe ziet hij eruit?’ vroeg 
Saul. ‘Het is een oude man, gehuld in een mantel.’ Toen wist Saul dat het 
Samuel was, en hij knielde neer en boog diep voorover. Samuel vroeg aan 
Saul: ‘Waarom heb je me opgeroepen en mijn rust verstoord?’ ‘Ik zie geen 
uitweg meer,’ antwoordde Saul. ‘Ik word aangevallen door de Filistijnen en 
God heeft me in de steek gelaten. Hij geeft geen antwoord meer op mijn 
vragen, noch bij monde van profeten, noch in dromen. Daarom heb ik u 
opgeroepen om u te vragen wat ik moet doen.’ Maar Samuel zei: ‘Waarom 
kom je bij mij om raad? Je weet toch dat de HEER je verlaten heeft en zich 
nu tegen je heeft gekeerd. De HEER heeft gedaan wat Hij bij monde van 
mij heeft voorzegd: Hij heeft het koningschap van je losgescheurd en aan 
iemand anders gegeven, aan David. De HEER doet je dit nu aan omdat je 
destijds niet naar Hem geluisterd hebt en voor Hem geen wraak hebt 
genomen op de Amalekieten. En om diezelfde reden zal Hij Israël samen 
met jou aan de Filistijnen uitleveren. Morgen zijn jij en je zonen hier bij mij, 
en het legerkamp van Israël zal in handen vallen van de Filistijnen.’ Saul 
schrok zo van Samuels woorden dat hij languit op de grond viel: zijn 
krachten lieten hem in de steek, ook al omdat hij de hele dag en de hele 
nacht niets gegeten had. 

 

We zingen: ‘Regeer in mij’ – Opw. 569 
 
Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer, 
als de zon opkomt elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land: 
Neem ook mijn leven in uw hand. 
 
Regeer in mij, met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. 
Er is een ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag. 
 
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk 
als een spiegel zijn, van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
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Heer, neem mijn leven in uw hand. 
 
Regeer in mij, met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. 
Er is een ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag. 
 
Regeer in mij, met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. 
Er is een ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag. 
 
Regeer in mij, met al uw kracht 
in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. 
Er is een ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag. 3x 
 
Verkondiging 
 
Getuigenis van Mirjam    
 
We luisteren naar Yada Yeshua: 
 
‘Nooit meer alleen’-  Opw. 698 –  

Ook al gaat mijn weg 
door een diep dal, van duisternis heen 
Uw liefde drijft de angst uit in mij. 
Ook al loop ik vast 
overvallen door een hevige storm 
ik keer niet om want u bent nabij. 
En ik vrees geen gevaren meer 
met mijn God steeds aan mijn zij 
voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? 
Hij is toch bij mij? 

 
Nooit meer, nooit meer alleen 
loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen 
op de berg of in de dalen. 
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Nooit meer, nooit meer alleen 
Heer U laat mij nooit meer alleen. 

 
En ik zie al de glans 
in de verte, van het stralende licht 
dat schijnt voor elk die volhoud en wacht. 
Maar tot aan die dag 
dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
is U te kennen al wat ik wil. 
En ik vrees geen gevaren meer 
met mijn God steeds aan mijn zij 
voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? 
Hij is toch bij mij? 
Nooit meer, nooit meer alleen 
loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen 
Heer U laat mij nooit meer alleen. 

Ja, ik zie al de glans 
in de verte van het stralende licht, 
maar tot aan die dag dat de schepping 
wordt bevrijd van de pijn, 
blijf ik u prijzen, 
blijf ik u prijzen! 
Ja, ik zie al de glans 
in de verte van het stralende licht, 
maar tot aan die dag dat de schepping 
wordt bevrijd van de pijn, 
blijf ik u prijzen, 
blijf ik u prijzen! 

 
Nooit meer, nooit meer alleen 
loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen 
op de berg of in de dalen. 
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Nooit meer, nooit meer alleen 
Heer U laat mij nooit meer alleen.  3x 

 

‘Bouw Uw koninkrijk’ – Opw.769   
 

Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 
Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
 
Refrein: 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 
 
Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 



13 

 

Heer, doe uw werk door ons. 
 
(Refrein 2x) 
 

‘Alles nieuw ‘- Eline Bakker  

U hebt de macht te restaureren 
dat wat van schoonheid is beroofd 
in de vallei ontstaat nieuwe hoop. 
U wilt altijd iets moois creëren 
uit dat wat woest en ledig is 
U blaast mijn kille hart nieuw leven in. 
 
U maakt alles nieuw 
alles nieuw, alles nieuw 
geen berg is te hoog, geen dal te diep 
U maakt alles nieuw! 

U bent in staat te renoveren 
dat wat verloren is verklaard 
vanuit de as zal ik weer opstaan. 
U laat zich niet intimideren 
door de bombarie van het kwaad 
daar waar U bent kan angst niet bestaan. 
 
U maakt alles nieuw 
alles nieuw, alles nieuw 
geen berg is te hoog, geen dal te diep 
U maakt alles nieuw! 

U maakt alles nieuw 
alles nieuw, alles nieuw 
geen berg is te hoog, geen dal te diep 
U maakt alles nieuw! 

U maakt een weg in de wildernis 
stromen van water waar droogte is 
alles alles is mogelijk voor U. 
U heelt elk hart dat gebroken is 
U bent het licht in de duisternis 
alles alles is mogelijk voor U. 

U maakt een weg in de wildernis 
stromen van water waar droogte is 
alles alles is mogelijk voor U. 
U heelt elk hart dat gebroken is 
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U bent het licht in de duisternis 
alles alles is mogelijk voor U  

U maakt alles nieuw 
alles nieuw, alles nieuw 
geen berg is te hoog, geen dal te diep 
U maakt alles nieuw!    3x 

 
Dankgebed 
 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  
 
Collecte 
 
Slotlied – We zingen staande met de band: ‘Zegekroon’- Opw. 764 
 

U zult altijd voor ons strijden 
U hebt steeds uw trouw getoond. 
deze waarheid is mijn blijdschap 
Heer, U draagt de zegekroon. 
U, mijn helper en beschermer 
U, mijn redder en mijn vriend 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Waar uw grootheid wordt bezongen 
wil ik knielen voor uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met uw glorie 
vul ons hart met heilig vuur 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Halleluja! 
Jezus overwon 
Jezus overwon 
Halleluja! Prijs Hem 
Die de wereld overwon! 

U zult altijd voor ons pleiten 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias 
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Die de wereld redding biedt 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Halleluja! 
Jezus overwon 
Jezus overwon 
Halleluja! Prijs Hem 
Die de wereld overwon! 

Elke muur wordt neergehaald 
ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon!      4x 

Aan het kruis leek U verslagen 
maar U hebt de dood onttroond. 
Zelfs het graf kon U niet houden 
want U draagt de zegekroon. 

U draagt de zegekroon 
Halleluja! 

Halleluja! 
Jezus overwon 
Jezus overwon 
Halleluja! Prijs Hem 
Die de wereld overwon! 

Elke muur wordt neergehaald 
ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon!       6x 

 
 
 
We krijgen de Zegen mee, om een ander tot zegen te kunnen zijn 
 
 
Orgelspel 
 
 
 
Na de dienst is iedereen welkom om onderin de kerk nog even met elkaar 
wat te drinken en na te praten over deze dienst! 
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Heb jij een leuke, waardevolle of mooie toevoeging aan de jeugddiensten 
en zou je dit met ons willen delen? Of denk je erover om zelf mee te gaan 
doen met het organiseren van jeugd- en tienerdiensten?  
Dan vragen we je contact op te nemen met één van de leden van de 
jeugddienstcommissie:  
Lennart, Adriënne, Colinda, Stijn, Niels, Tamar of Wil 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


