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Wij gedenken:  
 
19-12-2022  Antonie Arend van den Assem-Vloedanker 10 89 jaar 

09-01-2023  Adriana Smits-Pruijsen, Binnengriend 30 84 jaar 

12-01-2023  Arie Frans Brienen, Rietheuvel 5 78 jaar 

05-02-2023  Dingena Zwaan-Visser, D’Altenaer 6 85 jaar 

08-02-2023  Jacob Maarten van der Straaten, Hoogstraat 27A 84 jaar 

15-02-2023  Josina voor den Dag-Koman, Raadhuisplein 13 88 jaar 

18-03-2023  Jan van Drunen, Hof Albrecht 8 75 jaar 

29-03-2023  Arie Kant, Loze Stoep 12 87 jaar 

07-04-2023  Cornelia de Keizer-Groeneveld, De Herbergier         100 jaar 

21-04-2023  Johanna Cornelia Blijenburg, Gr. van Hornelaan 41 57 jaar 

28-04-2023  Judith Biesheuvel-Ippel, Altenahove           100 jaar 

19-05-2023  Jetty Jenneke Ippel-Kant, Vissersdijk 102 39 jaar 

25-05-2023  Leentje den Hollander-Stam, D’Altenaer 22 86 jaar 

29-05-2023  Grietje Post, Langesteeg 2 85 jaar 

16-09-2023  Cornelis Teunis de Waal, Sasdijk 3 L 88 jaar 

05-10-2023  Cornelis Klop. Maasdijk 14c, Wijk en Aalburg 69 jaar 

17-10-2023  Freke de Graaf-Kramer, Reeweg 26 84 jaar 

07-11-2023  Jan Kramer, Kerkstraat 1 94 jaar 

 

Er zal ook een steentje gelegd worden voor de gevallenen in de Oekraïne, 
evenals een steentje voor een ieder die ons buiten de gemeente ontvallen 
is.    
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Orgelspel 
Muziek van J.S. Bach (1685-1750), bedoeld voor de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, over het lied 'Wachet auf, ruft uns 
die Stimme'. De melodie én de tekst van dit Duitse lied horen bij 
elkaar en zijn gemaakt door de Duitse predikant Philipp Nicolai 
(1556-1608). In de tekst van dit lied zijn tekstgedeelten uit 
Mattheüs 24 en 25 verwerkt en uit Openbaring 21, over het 
visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De 
Nederlandse vertaling van dit lied staat in Lied 749, 'Op, waak 
op! zo klinkt het luide'. Een oproep tot waakzaamheid voor de 
komst van de jongste dag. 
 
Woord van welkom 
 
We zingen staande Psalm 103: 1, 6 en 7 
 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
De mens is aan het sterven prijs gegeven, 
gelijk het gras kortstondig is zijn leven, 
en als een bloem die naar de zon zich keert, 
maar die ten prooi valt aan de barre winden, 
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden 
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. 
 
Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
 
Stil gebed  
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Votum en groet  
 
We zingen het Klein Gloria: 
 

Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
U mag gaan zitten 
 
Gebed 
 
Genadeverkondiging 
 
We zingen lied 91a 
 
Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 
 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 
Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
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jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
We kijken en luisteren naar het kinderlied ‘Nog steeds’ 
 
Ik voel de wind door mijn haren gaan 
en zie de zon langzaam ondergaan. 
Ik sta op het strand en schrijf jouw naam in het zand. 
 
Met mijn voeten in de koude zee, 
mijn gedachten gaan met de golven mee. 
Ik kijk omhoog en oh, ik houd van jou. 
 
Ik hoor je stem nog steeds 
Ik voel je kus nog op mijn wang. 
Ik voel je armen om mij heen, 
zo heerlijk zacht en warm. 
 
Ik hoor je stem nog steeds 
Ik voel je kus nog op mijn wang. 
Ik voel je armen om mij heen, 
zo heerlijk zacht en warm. 
 
Ik zie de eerste ster, de nacht begint. 
Ik wandel dromerig de duinen in. 
Ik ben niet bang, want liefde duurt het langst. 
 
Met mijn voeten in het zachte zand 
en mijn hand in papa's warme hand. 
Ik kijk omhoog en oh, ik houd van jou. 
 
Ik hoor je stem nog steeds 
Ik voel je kus nog op mijn wang. 
Ik voel je armen om mij heen, 
zo heerlijk zacht en warm. 
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De kinderen mogen naar voren komen 
 
Gesprekje met de kinderen 
 
We zingen het uitzwaailied 
 
Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God 
op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt. 
Ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar 
het is voor allemaal. 
 
We lezen 1 Tessalonicenzen 5: 1-11 (NBV ‘21) 
 
Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment 
waarop dit zal gebeuren, want u weet zelf maar al te goed dat 
de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de 
mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze 
plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere 
vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, 
broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag 
van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent 
allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe 
aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals 
anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 
’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; maar laten 
wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met 
het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de 
hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij 
veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer 



7 

 

Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op 
aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven. Dus 
troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet. 
 
We zingen lied 751 
 
De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil, 
maar zalig hij die toch reeds wacht 
en Hem begroeten wil. 
 
Want ook als niemand naar Hem vraagt 
noch in zijn dag gelooft, 
zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
Hij heeft het zelf beloofd. 
 
Wie waakt er als een trouwe knecht, 
zijn meester toegedaan, 
dat als de Heer komt om zijn recht 
hij voor Hem kan bestaan? 
Zijn onze lampen wel gereed 
en branden ze wel goed, 
zodat, als Christus binnentreedt, 
Hij waardig wordt begroet? 
 
De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil... 
zalig die toch geduldig wacht 
en Hem begroeten wil. 
 
Verkondiging 
 
We zingen lied 657 
 
Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
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tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 
Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 
Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 
Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Gedicht: De mensen die we missen (Sela) 
 

God, U kent de namen van de mensen die we missen 
Geliefden die nog steeds met ons verweven zijn 
Wij voelen hier de leegte, zij rusten in Uw vrede 
God, U bent de vader van de mensen uit de tijd 
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God, U kent de namen van de mensen die we missen 
Geliefden die zo hoorden bij ons leven elke dag 
Wij zien de lege stoelen, zij zitten aan Uw tafel 
God, U bent de vader van de mensen in ons hart 
 
Troost ons Heer wees ons nabij 
Laat ons in Uw armen vrede vinden 
Draag ons Heer en koester ons 
Als we denken aan de mensen die we missen 
 
God, U kent de namen van de mensen die we missen 
We delen de verhalen, van wie ons dierbaar zijn 
We danken voor hun leven, we komen hen weer tegen 
God, U bent de vader van het leven voor altijd 
 
Troost ons, Heer, wees ons nabij 
Laat ons in Uw armen vrede vinden 
Draag ons, Heer, en koester ons 
Als we denken aan de mensen die we missen 
 
Wie houdt er onze tranen? Christus Hij alleen 
Wie draagt ons door de dagen? Christus Hij alleen 
Wie heeft ons leed gedragen? Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? Christus Hij alleen! 
 
Troost ons, Heer, wees ons nabij 
Laat ons in Uw armen vrede vinden 
Draag ons, Heer, en koester ons 
Als we denken aan de mensen die we missen 
 
We gaan staan 

 
We noemen de namen 
 
Moment van stilte 
 
We zingen ‘Onze namen staan geschreven’  
(op de melodie van lied 730) 
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Onze namen staan geschreven 
in de holte van Uw hand 
als een teken dat ons leven 
in U, Heer, is ingeplant. 
Steeds als Gij Uw handen opent 
zien Uw ogen ons weer aan 
en gedenk Gij Uw belofte 
een volkomen nieuw bestaan. 
 
Laat ons in de stilte groeien 
totdat op de jongste dag 
onze namen openbloeien 
op Uw goddelijk gezag. 
Dan gebeurt wat wij nu dromen 
dat wij in Uw louter licht 
tot U nader mogen komen 
aangezicht tot aangezicht. 
 
U mag gaan zitten 
 
Gebeden 
 
Aandacht voor de collecte 
 
U wordt uitgenodigd om tijdens het slotlied het gedenksteentje 
van degene waarvoor u gekomen bent, in ontvangst te nemen. 
Eenmaal vooraan ontvangt u dan het steentje uit handen van de 
voorganger.  
U mag vooraan blijven staan. Na de zegen kunt u dan samen 
met de kerkenraad en de andere mensen die zijn genodigd de 
kerkzaal verlaten. 
 
We zingen staande ons slotlied, Lied 90a 
 
O God, die droeg ons voorgeslacht 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
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De schaduw van uw troon omsloot 
uw heiligen weleer, 
bij U beveiligd is ons lot 
en zeker ons verweer. 
 
Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 
 
En duizend jaar gaan als de dag 
van gisteren voor U heen, 
een schaduw, een gedachte vaag, 
een nachtwaak, die verdween. 
 
De tijd draagt alle mensen voort 
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
 
O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 
 
Heenzending en zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ 
 
De genodigden verlaten, samen met de kerkenraad, als eerste 
de kerkzaal 
 
Orgelspel 
Fuga in Es, BWV 552, J.S. Bach. 

 

Iedereen is van harte uitgenodigd om elkaar  
na afloop van de dienst onder in de kerk te ontmoeten 

 bij een kopje koffie, thee of limonade. 

 


