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Voor de dienst luisteren we naar en zingen we mee met het lied:
‘Zegekroon’ — Opw. 764

U zult altijd voor ons strijden;

U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,

U, mijn Helper en Beschermer,

U, mijn Redder en mijn Vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor Uw troon.

Waar U bent, verstilt de onrust,

want U draagt de zegekroon.

Vul dit huis nu met Uw glorie,

vul ons hart met heilig vuur.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Halleluja!

Jezus overwon, Jezus overwon.
Halleluja!

Prijs Hem, die de wereld overwon.

U zult altijd voor ons pleiten;

U zocht door tot U ons vond.

En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.

U bent Jezus, de Messias,

Die de wereld redding biedt.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Halleluja!

Jezus overwon, Jezus overwon.
Halleluja!

Prijs Hem, die de wereld overwon.

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;

U overwon, U overwon! 4 x



Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.

Halleluja!

Jezus overwon, Jezus overwon.
Halleluja!

Prijs Hem, die de wereld overwon.

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;

U overwon, U overwon  5x

Welkomstwoord

We zingen staande Psalm 24 vers 4 en 5 - NLB

Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.

Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van ’s hemels legermacht!

Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

Stil gebed, votum en groet

We zingen ‘Uw genade is mij genoeg’- HH 202

1.Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een kruis op zijn rug en een doornenkroon.

Hoor, de menigte schreeuwt en roept: ‘Kruisig Hem!’

Zo gaf God zijn eigen Zoon.

2.Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha,
als de Koning der Joden wordt hij veracht.

Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan

als hij roept: ‘Het is volbracht’.

Refrein

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

3.In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Refrein

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

4.En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,

U bent Jezus, de hoogste Heer.

Refrein

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

Uw genade is mij genoeg.

Uw genade is mij genoeg.



We luisteren naar de tien woorden van Jezus, die passen bij een leven
mét Jezus:

1.Houd van je vijanden en bid voor de mensen die jou in moeilijkheden
brengen.

2.Wees goed voor alle mensen; net zoals jullie hemelse Vader goed is voor
iedereen.

3.Houd het geheim als je geld geeft aan arme mensen. Je linkerhand mag
zelfs niet merken dat je rechterhand iets geeft.

4.Als je gaat bidden, ga dan je huis in en doe de deur dicht. Dan kun je in
het geheim tot je Vader bidden.

5.Vergeef andere mensen hun fouten. Dan zal je hemelse Vader ook jouw
fouten vergeven.

6.Probeer niet om rijk te worden op aarde. Want aardse rijkdom zal
verdwijnen.

7.Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je leven is veel
belangrijker dan dat.

8.Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt.
Dan zal God je al die andere dingen ook geven.

9.Veroordeel andere mensen niet, dan zal God jou ook niet veroordelen.
10.Behandel andere mensen, zoals je zelf behandeld wilt worden.

We zingen het projectlied

Kindermoment -
kinderen van groep 1 t/m 8 gaan naar de kindernevendienst

We zingen het uitzwaailied -
Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.
En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

Gebed

We lezen uit de bijbel: Matteiis 20: 17 — 19 (NBV 21)

Op weg naar Jeruzalem

Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei
tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal
worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem
ter dood zullen veroordelen. Ze zullen Hem uitleveren aan de heidenen, en
die zullen Hem bespotten, geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal
Hij worden opgewekt uit de dood.’

We lezen verder in Matteilis 21: 1 - 11

Intocht in Jeruzalem

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen,
stuurde Jezus twee leerlingen eropuit met de opdracht: ‘Ga naar het dorp
dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden die daar
vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij
Me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze
nodig.” Dan zul je ze meteen meekrijgen.’ Dit is gebeurd omdat in
vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is: ‘Zeg tegen vrouwe
Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin
en op een veulen, het jong van een lastdier.”

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen.
Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en
Jezus ging erop zitten. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op
de weg uit, anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op
de weg. De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan
kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend
Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel?’
Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is
die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is
Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’

We zingen Lied 556 vers 1,2 en 5— NLB

1 Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.



5 Ditis uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

Verkondiging

We zingen Lied 550 vers 1,2 en 3 - NLB
1 Verheug u, gij dochter van Sion,

en jonkvrouw Jeruzalem, juich!

Uw koning rijdt binnen,

het rijk gaat beginnen,

de zalige tijden,

Hij komt ons bevrijden

rechtvaardig, zachtmoedig,

de aarde zal spoedig

een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,

de Heer heeft het heden gezegd.

2 Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Hij zal u regeren
met God en met ere.
De wagens, de paarden,
de wapens, de zwaarden,
krijgszuchtige plannen,
Hij zal ze verbannen,
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht,
het is van te voren voorzegd.

3 Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Zijn daden, zij zullen
de aarde vervullen,
voor jood en voor heiden
door dood en door lijden
draagt Hij met zich mede
de blijdschap, de vrede,
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,
zo brengt Hij het leven terecht.

Dankgebed

Terwijl de kinderen terug komen uit de kindernevendienst zingen we
met de beamer:

Hosanna, hosanna

we maken een rij.

Hosanna, hosanna

want de Koning komt voorbij

Refrein:

Gezegend is Hij

Die komt in de naam

Die komt in de naam van de Heer 2x

Hosanna, hosanna

Hij rijdt door het land.

Hosanna, hosanna

neem een palmtak in je hand  Refrein: 2x

Hosanna, hosanna

de vijand opzij!

Hosanna, hosanna

en dan eindelijk weer vrij  Refrein: 2x

Hosanna, hosanna

we maken een troon.

Hosanna, hosanna

het wordt allemaal sjaloom  Refrein: 2x

Hosanna, hosanna

maar zie je het niet?

Hosanna, hosanna

onze Koning heeft verdriet  Refrein: 2x

Collecte



Slotlied — We zingen staande ‘ Gebed om Zegen’ — HH 473

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen,;

hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Heenzending en Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’

Orgelspel

Na de dienst is iedereen welkom onderin de kerk om nog even wat te

drinken en met elkaar na te praten over deze dienst!

Deze dienst is mee voorbereid door de tieners van de tienernevendienst.

Fijn dat jullie mee wilden denken en mee wilden werken!
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