
Liturgie 

bij de afscheidsdienst voor het leven en de begrafenis van

Zus Verwoert ~ den Dekker
~ Aartje ~

 op dinsdag 23 december 2025 om 14.00 uur 

in de Hervormde Dorpskerk, Kerkstraat 5 in Werkendam. 

Voorganger: dhr. A. van Ittersum

Organist: dhr. A. van Hoornaar



Bij het binnendragen van Zus Verwoert - den Dekker luisteren we naar: 

Lied 14 uit het Liedboek voor de Kerken - ‘De Heer is mijn Herder’ 

Stil gebed

Bemoediging en groet 

Lezen van de rouwkaart

Herinneringen aan oma namens de kleinkinderen door Angela

Herinneringen aan Zus namens vrouwenvereniging Het Contact door Ans ‘t Hooft

Voordragen van een gedicht door Jolanda 

We zingen: Psalm 146 : 1 en 3 uit het Liedboek voor de Kerken  

1	 Zing, mijn ziel, voor God uw Heere,

	 zing die u het leven geeft.

	 Zing, mijn ziel, uw God ter ere,

	 zing voor Hem zolang gij leeft.

	 Ziel, gij zijt geboren tot

	 zingen voor den Heer uw God.

3	 Heil wien Jakobs God wil bijstaan,

	 heil die God ter hulpe riep.

	 Want zijn heil zal niet voorbijgaan,

	 God is trouw aan wat Hij schiep.

	 Wat in hemel, zee of aard

	 woont, is in zijn hand bewaard.

Gebed 



Eerste Schriftlezing: Psalm 62 : 1 - 3 en 6 -7 

Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Een psalm van David.

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,

van Hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding,

mijn burcht, nooit zal ik wankelen.

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,

van Hem blijf ik alles verwachten.

Hij alleen is mijn rots en mijn redding,

mijn burcht, ik zal niet wankelen.

Tweede Schriftlezing: Mattheüs 11 : 27 - 30 

27 Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en 

niemand kent de Vader behalve de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

28 Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 

29 Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie 

werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

We zingen: Lied 223 uit het Evangelisch Liedboek - ‘Ga niet alleen door ’t leven’ 

	 Ga niet alleen door ‘t leven

	 Die last is u te zwaar

	 Laat Eén u sterkte geven

	 Ga tot uw Middelaar

	 Daar is zoveel te klagen

	 Daar is zoveel geween

	 En zoveel leed te dragen

	 Ga niet alleen

	 En zoveel leed te dragen

	 Ga niet alleen



	 Ga niet alleen uw Koning

	 Wil komen in uw hart

	 Ach geef het Hem ter woning

	 Hoe stilt Hij dan uw smart

	 Wie kan er tranen drogen

	 Als Jezus Immers geen

	 Richt dan de treurend’ ogen

	 Naar Jezus heen

	 Richt dan de treurend’ ogen

	 Naar Jezus heen

	 Welzalig, die ‘t ervaren,

	 Dat Hij hun alles is;

	 dan kennen z’ in gevaren 

	 bezorgdheid noch gemis.

	 Hij draagt dan in Zijn armen, 

	 door alle nood hen heen.

	 Wie steunt op Zijn ontfermen,

	 is nooit alleen!

	 Wie steunt op Zijn ontfermen, 

	 is nooit alleen!

Overdenking n.a.v. Mattheüs 11 : 28 

Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.

We zingen: Lied 381 uit het Evangelisch Liedboek - ‘Daar ruist langs de wolken’

	 Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,

	 die hemel en aarde verenigt te zaam.

	 Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,

	 Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

	 Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?

	 Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.



	 Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,

	 want Hij kwam om zalig te maken op aard’.

	 Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf

	 en zo, door Zijn bloed, hen genade verwierf.

	 Kent gij, kent gij, die Jezus niet?

	 Die om ons te redden de hemel verliet.

	 Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof

	 en engelen zingen voortdurend Zijn lof.

	 O, als wij door Jezus, verheerlijkt eens staan,

	 dan heffen wij juichend de jubeltoon aan:

	 Jezus, Jezus, Uw Naam zij d’eer,

	 want Gij zijt der mensen en engelen Heer.

	 Jezus, Jezus, Uw Naam zij d’eer,

	 want Gij zijt der mensen en engelen Heer.

Dankgebed en voorbede

We zingen: Lied 427 uit het Liedboek voor de kerken - ‘Beveel gerust Uw wegen’

1	 Beveel gerust uw wegen,

	 al wat u ‘t harte deert,

	 der trouwe hoede en zegen

	 van Hem, die ‘t al regeert:

	 Die wolken, lucht en winden

	 wijst spoor en loop en baan,

	 Zal ook wel wegen vinden,

	 waarlangs uw voet kan gaan.



3 	 Uw trouw en Uw genade

	 o Vader! weet zó goed,

	 wat nut is of tot schade,

	 van sterflijk vlees en bloed;

	 en hebt Ge’iets uitgelezen,

	 dat werkt Ge’o sterke Held!

	 En brengt in stand en wezen,

	 wat Ge U hebt voorgesteld!

11	 Wel u, gij kind der trouwe!

	 ge’ontvangt dan vóór Gods troon,

	 aan d’eindpaal van uw rouwe,

	 uw overwinningskroon.

	 God zelf reikt u de palmen,

	 in uwe rechterhand,

	 en gij zingt vreugdepsalmen

	 in ‘t hemels Vaderland!

Zegen

Praktische mededelingen 

Bij het uitdragen van Zus Verwoert - den Dekker luisteren we naar: 

‘Lichtstad met de paarlen poorten’ 

De dienst zal worden voortgezet en afgesloten op de 

Algemene Begraafplaats aan ‘t Laantje.



Op de begraafplaats

Woorden van overgave

Geloofsbelijdenis 

We bidden het ‘Onze Vader’

Na de begrafenis is er een tijd van samenzijn en gelegenheid tot condoleren 

in De Bron, Kerkstraat 3 in Werkendam. 




