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‘Zijn goedheid duurt in 

eeuwigheid’ 
1. Ik zal er zijn 

1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

5. O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

 

 



 

2. Zing luid een dat al uw vreugd 

1. Zingt luid een lied dat al uw vreugd,  

o hemelen, vertolkt.  

Juich aarde, bergen weest verheugd,  

want God vertroost zijn volk. 

2. Hij staat, hoe donker ook hun nacht,  

steeds met zijn hulp gereed.  

Waarom, o Sion, dan uw klacht  

alsof Hij u vergeet?  

3. Vergeet een moeder ooit haar kind  

dat zij ter wereld bracht,  

zodat het niet de liefde vindt  

waarop het hulploos wacht? 

4 Wanneer dat toch gebeuren zou,  

dan wil Ik, dat gij weet,  

dat groot en blijvend is mijn trouw  

en Ik u nooit vergeet. 

5 In mijne handen staat uw naam  

voor eeuwig gegraveerd.  

Uw muren zie Ik voor mij staan,  

hoe ook geruïneerd. 

 

 

 

 



3. Grote god wij loven U 

1. Grote God, wij loven U 

Heer', o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U, 

en bewondert Uwe werken. 

Die Gij waart ten allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid 

2. Alles wat u prijzen kan, 

U, de eeuw'ge, Ongeziene, 

Looft Uw liefd' en zingt er van! 

Alle Eng'len, die U dienen, 

roepen U nooit lovensmoe: 

"Heilig, heilig, heilig" toe! 

3 Heer', ontferm U over ons, 

open Uwe Vader armen, 

stort Uw zegen over ons, 

neem ons op in Uw erbarmen! 

Eeuwig blijft Uw trouw bestaan 

laat ons niet verloren gaan! 

 

 

 

 

4. Psalm 118: 1, 7 en 13 

1. Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; 

Want goed is d' Oppermajesteit; 

Zijn goedheid gaat het al te boven; 

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 

Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 

En zeggen: "Roemt Gods majesteit; 

Zijn goedheid gaat het al te boven; 

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 



7. De HEER is mij tot hulp en sterkte; 

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; 

Hij was het, die mijn heil bewerkte, 

Dies loof ik Hem mijn leven lang. 

Men hoort der vromen tent weergalmen 

Van hulp en heil ons aangebracht; 

Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 

"Gods rechterhand doet grote kracht." 

13. Gezegend zij de grote Koning, 

Die tot ons komt in 's HEEREN naam! 

Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning; 

Wij zegenen u al te zaâm. 

De HEER is God, door Wien w' aanschouwen 

Het vrolijk licht, na bang gevaar; 

Bindt d' offerdieren dan met touwen 

Tot aan de hoornen van 't altaar. 

 

Gedicht 
 

 

5. Ruwe stormen mogen woeden 

1. Ruwe stormen mogen woeden, 

Alles om mij heen zij nacht, 

God, mijn God zal mij behoeden, 

God houdt voor mijn heil de wacht. 

Moet ik lang Zijn hulp verbeiden, 

Zijne liefde blijft mij leiden: 

Door een' nacht, hoe zwart, hoe dicht, 

Voert Hij mij in 't eeuwig licht. 

 



2. Maar wat lot,'t zij dood of leven, 

smaad of eerbetoon, mij wacht, 

Jezus zal mij nooit begeven: 

ben ik zwak, bij Hem is kracht. 

Gunst van mensen, raad van vrinden, 

bitt're haat van kwaadgezinden, 

hoogte, diepte, vreugd of rouw, 

niets ontrooft mij aan Gods trouw. 

6. Elk uur, elk ogenblik 

1. Elk uur elk ogenblik 

Steun ik op U 

Uw woord alleen o Heer 

Vertroost mij nu 

Refrein: Mijn hart heeft U van node 

Elk uur elk ogenblik 

O zegen mij mijn Heiland 

Ik kom tot U 

2. Leer mij uw wil te doen 

Steeds meer en meer 

Wil Uw beloften Heer 

Vervullen gaan 

Refrein: Mijn hart heeft U van node 

Elk uur elk ogenblik 

O zegen mij mijn Heiland 

Ik kom tot U 

3. Mijn hart zucht steeds naar U 

O heilig God 

Maak mij Uw eigendom 

O Zoon van God 

Refrein: Mijn hart heeft U van node 

Elk uur elk ogenblik 

O zegen mij mijn Heiland 

Ik kom tot U 

 



7. Kom tot uw Heiland, toef langer niet 

1. Kom tot uw Heiland toef langer niet 

Kom nu tot Hem Die redding u biedt 

Die ook voor u den hemel verliet 

Hoor naar Zijn roepstem Kom 

Refrein: Heerlijk heerlijk klinkt de vreugdetoon 

Van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon 

Als zij vergaad'ren rondom de troon 

Daar waar de eng'len staan 

2. Laat kind'ren komen zoo klonk Zijn stem 

Spring op van vreugd verblijd u in Hem 

O luister naar die lief'lijke stem 

Toef langer niet maar Kom 

Refrein: Heerlijk heerlijk klinkt de vreugdetoon 

Van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon 

Als zij vergaad'ren rondom de troon 

Daar waar de eng'len staan 

3. Wil toch bedenken Hij is nabij 

Volg dan Zijn stem ook u maakt Hij vrij 

Luister Hij spreekt tot U en tot mij 

Komt tot Mij zondaars komt 

Refrein: Heerlijk heerlijk klinkt de vreugdetoon 

Van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon 

Als zij vergaad'ren rondom de troon 

Daar waar de eng'len staan 

 

 

8. Hoe groot zijt gij 

1. O, Heer' mijn God, wanneer ik in verwondering 

de wereld zie die U hebt voortgebracht. 

Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 

heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht. 



Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer' mijn God: 

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer' mijn God: 

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

2. Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een Lam, 

sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 

en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 

Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer' mijn God 

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer' mijn God 

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

3. Als Christus komt met majesteit en luister, 

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 

en zingt mijn ziel: o Heer', hoe groot zijt Gij! 

Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer' mijn God 

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer' mijn God 

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

 


