
 

Beste gemeente, familie, vrienden en zendingsmaatjes, 

 

We zijn heel dankbaar dat we deze nieuwsbrief weer vanuit Libanon kunnen schrijven. We zijn op 8 december 2023 

weer teruggekomen in Libanon nadat we onverwacht een aantal weken in Nederland verbleven in verband met de 

oorlogsdreiging in het land. De situatie in het zuiden van Libanon is nog steeds gespannen en dagelijks wordt er 

over en weer gevochten tussen Hezbollah en Israël. Er zijn ca. 90.000 mensen gevlucht uit de grensstreek, die tijde-

lijk onderkomen hebben gevonden bij familie of in schoolgebouwen. Hun leven is ontwricht en heel onzeker. Er zijn 

veel huizen verwoest en landbouwgrond is onbruikbaar geworden. Heel triest om te zien hoe oorlog zoveel kapot 

maakt. In ons deel van het land, in en rondom Beiroet, lijkt het leven echter weer terug naar normaal te zijn. We er-

varen nog steeds wel de spanning en onzekerheid over wat er nog gaat komen en het is niet gegarandeerd dat het 

hier rustig blijft. Toch zijn we er meestal vrij rustig onder en zijn we dankbaar dat we ons werk weer gewoon hebben 

kunnen oppakken en de kinderen weer met plezier naar school gaan. Wat dat betreft is deze periode ook weer een 

les in vertrouwen op God en loslaten van (zogenaamde) zekerheden in ons leven. Misschien is deze tijd voor ons 

allemaal, ook in het veilige Europa, wel een ‘wake-upcall’ dat we niet kunnen rekenen op veiligheid, op een rustig en 

onbezorgd leven. De enige op wie we ons vertrouwen kunnen stellen, is onze God. “God is ons een toevlucht en 

kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” (Psalm 46) We ervaren dat de Psalmen in deze tijd 

weer op een nieuwe manier tot ons spreken en kracht geven! Collega’s en vrienden zijn ook blij dat we weer terug 

zijn. We waren in december bij een Kerstbijeenkomst van de Karagheusian kliniek waar Esther werkt en daar werd 

er ook woorden aan gegeven dat men waardeert dat we terug konden en wilden komen.  

 

Pagina 1 Nummer 13 



Aan het seminarie hebben we twee masterprogramma’s die Kees coördineert. Eén programma dat echt gericht is 

op theologische verdieping en onderzoek voor Arabische studenten, maar daarnaast ook een breder programma 

voor iedereen die namens de kerk werkt in de regio en graag meer wil begrijpen over ontwikkelingen in het Midden-

Oosten. Aan dat programma neemt vaak een mooie mix van Arabische studenten en zendingswerkers die hun ken-

nis willen verdiepen. Eén van de cursussen die onlangs werd gegeven ging over het Oosters Orthodoxe Christen-

dom, dat in het Midden-Oosten de oudste christelijke traditie is en ook in Libanon nog volop aanwezig is. Na tien 

weken van zelfstudie kwamen de studenten naar Libanon voor twee intensieve weken van excursies en gesprek-

ken. Als coördinator van het programma heb ik (Kees) grotendeels meegedaan. Zoiets is ook voor mezelf heel leer-

zaam, en brengt je op plekken waar je normaal niet komt. We zaten aan tafel bij een Maronitische bisschop en spra-

ken met de Katholikos van de Armeens Orthodoxe kerk. Eén van de docenten was een Grieks Orthodoxe monnik 

die als je hem niet af en toe zou onderbreken urenlang zou kunnen doceren over alle iconen die je in een Orthodoxe 

kerk ziet. Het bood mij en de studenten een unieke gelegenheid om eens van binnenuit kennis te maken met een 

heel andere christelijke traditie, en met respect voor de verschillende tradities het gesprek aan te gaan. We hopen 

ook op deze manier als seminarie een bijdrage te kunnen leveren aan de toerusting van mensen die in het Midden-

Oosten werken namens de wereldwijde kerk.  
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Esther is betrokken bij de zondagschool in onze kerk en de afgelopen weken hebben we alle kinderen/gezinnen van 

onze zondagschool kunnen voorzien van een eigen Arabische kinderbijbel. Onze deelgenotengemeente Ederveen 

was bereid om dit voor hun rekening te nemen en daar zijn we dankbaar voor! 

Sommige kinderen op onze zondagsschool komen uit betrokken en gelovige gezinnen. Anderen leren vooral in de 

kerk en op de zondagsschool over Gods liefde voor hen. Voor hen is het niet vanzelfsprekend om een eigen Bijbel 

te hebben. Omdat we weten dat het in veel gezinnen in Libanon niet de gewoonte is om zelf uit de Bijbel te lezen, 

wilden we de kinderen niet alleen een Bijbel geven, maar hen ook leren om eruit te lezen.  

Daarom zijn we de kinderbijbels meteen gaan gebruiken bij de zondagsschool. We moedigen de kinderen aan om 

hun Bijbel elke zondag mee te nemen naar de zondagsschool. We lezen dan met elkaar het verhaal uit de kinderbij-

bel, waarbij de kinderen die dat kunnen en willen zelf één of meerdere zinnen mogen lezen. De jonge kinderen laten 

we zien bij welk plaatje we aan het lezen zijn en wanneer we de bladzijde omslaan. Als de zinnen wat moeilijk zijn, 

leggen we het nog eens kort uit. Daarna doen we nog een knutsel, spel of andere verwerking om het verhaal beter 

te laten landen.  

Het mooie is dat de kinderen tot nu toe heel enthousiast hun Bijbel meenemen op zondag. Al tijdens het begin van 

de dienst lezen of bladeren ze erin. We hopen en bidden dat ze op deze manier meer vertrouwd raken met Gods 

Woord en dat God hen door Zijn Woord aanraakt en in hun hart komt wonen. Bid u mee?  



Esther werkt nog steeds 2 dagen in de week in de kliniek. Naast de gewone spreekuren is ze ook bezig om binnen 

de kliniek meer vorm te geven aan preventie, dus het voorkomen van ziekte. Zo bereiden we nu kleinschalige voor-

lichtingsbijeenkomsten voor (bijvoorbeeld over het belang van gezonde voeding en tandenpoetsen) en zoeken we 

naar manieren om ouders laagdrempelig met deze informatie te bereiken. In een volgende nieuwsbrief hopen we 

daar weer meer over te kunnen vertellen. Ook bezoekt Esther (samen met een team van artsen en verpleegkunde 

studenten) regelmatig scholen om daar gezondheidsonderzoeken te doen. Soms levert dat mooie gesprekjes op. Ik 

sprak een meisje dat aangaf dat ze mentale problemen had en niet goed wist met wie ze dat kon delen. Haar moe-

der was altijd druk en aan het werk, ze vond het lastig om andere volwassenen te vertrouwen. Ik vroeg haar wat 

haar helpt. Ze zei: soms ga ik naar de kerk, daar merk ik altijd dat God 

er is en daar kom ik tot rust. Ik vond het mooi dat ze dat deelde en heb haar aangemoedigd om God om hulp te vra-

gen bij haar problemen. Gelukkig kon ik haar ook doorverwijzen naar psychische zorg en ik hoop dat ze mag blijven 

ervaren dat ze bij God echt tot rust kan komen. 

Intussen gaat het lesgeven aan de twee scholen gewoon door. Kees gaf een lange cursus over de leer van de Heili-

ge Geest waar de studenten veel van hebben geleerd. Inmiddels is een nieuwe cursus (Systematische theologie) 

begonnen en over een paar weken start het vak Nieuwe Testament. Dit is een nieuw vak en het is niet mijn eigen 

vakgebied, dus daar gaat veel tijd in zitten. Ik geef het vak samen met een Amerikaanse collega waar ik veel van 

opsteek. 

Dat onderwijs geven zie ik als de kern van mijn taak en daar beleef ik het meeste plezier aan. Maar het onderwijs 

kan alleen maar goed gaan als achter de schermen de zaken ook in orde zijn. Met die administratieve en beleids-

matige kant ben ik de afgelopen tijd veel bezig geweest. Het ene masterprogramma staat nog in de kinderschoenen, 

dus af en toe moet er bijgestuurd worden of nieuwe vakken gepland. Het andere programma is na ruim 10 jaar juist 

toe aan een grondige herziening. Mooi om te merken dat ik het vertrouwen krijg om ook op deze manier de koers uit 

te zetten voor de komende jaren, uiteraard in overleg met de collega’s. Steeds proberen we te begrijpen wat de kerk 

in deze regio de komende periode nodig zal hebben en hoe we daarvoor de goede mensen kunnen opleiden. Het is 

fijn om af en toe te zien dat keuzes goed uitpakken en dat een aantal studenten in de programma’s echt groeit en 

mogelijk in de toekomst zelf aan ons of een ander seminarie zal kunnen onderwijzen. We zijn ervan overtuigd dat 

God alle werk dat in onderwijs en toerusting gestoken wordt tot zegen zal laten zijn voor de kerk. 
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Colofon 

Kees en Esther van der Knijff zijn uitgezonden naar Libanon ,vanuit de 

Maranathakerk in Rotterdam, in samenwerking met de Gereformeerde 

Zendingsbond (GZB). 

Contact: keesvanderknijff@gmail.com / esthervanderknijff@gmail.com 

TFT Kees & Esther van der Knijff 

p/a Hordijk 172 

3079 DK Rotterdam 

Email: tft.vanderknijff@gmail.com 

 

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

www.gzb.nl 

 

Voor financiële ondersteuning 

Kees & Esther vd Knijff: 

 

Zendingscommissie GZB Herv. 

Wijkgemeente Maranathakerk  

NL77 INGB 0002 6912 57 

o.v.v. 

Fam. Van der Knijff. 

 

 

GZB 

Een hartelijke groet uit Libanon, 

Kees & Esther, Hannah, Nathan en Timon 

We hebben een Whatsapp-groep waarin we regelmatig punten 

delen om met ons mee te bidden en te danken. Zo kunt u/jij heel 

concreet betrokken zijn bij het werk in Libanon, door niet alleen 

mee te leven maar ook mee te bidden! Wilt u/jij zich aanmelden 

voor deze Whatsapp-groep? Stuur dan een mailtje naar 

tft.vanderknijff@gmail.com en ons TFT (Thuisfrontteam) zorgt dat 

u/jij wordt toegevoegd.  

• blijft u meebidden om een einde aan het geweld in het zuiden van Libanon en bidt u ook voor de men-

sen die moesten vluchten vanwege deze oorlog?  

• bid voor ons als gezin om kracht en hoop te midden van alle onrust in het land. Bid om openingen om 

te delen van ‘de hoop die in ons is’.   

• dank en bid voor de studenten van het seminarie die zich hard inspannen voor hun studie en zich ge-

roepen weten de kerk te dienen. Bid voor hen om volharding en wijsheid. 

• bid voor de kinderen van de zondagsschool, dat ze meer en meer vertrouwd zullen raken met God en 

Zijn Woord.  

mailto:tft.vanderknijff@gmail.com

