
Zingen kerstliederen voor en na de dienst van 1e kerstdag 2023. 
 
Komt allen tezamen. 
 
1        4 
Komt allen tezamen,       O kind, ons geboren,  
jubelend van vreugde:       liggend in de kribbe,  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!     neem onze liefd' in genade aan!  
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren    U, die ons lie ebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden,     Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,      komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.    komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
2        5 
De hemelse eng’len       Zingt aarde en hemel, 
riepen eens de herders       zingt nu engelenkoren, 
weg van de kudde naar 't schamel dak.     zingt alle scharen rondom de troon: 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!    Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden,      Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden,      Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.    Komt, laten wij aanbidden die Koning 
 
3 
Het licht van de Vader,  
licht van den beginne,  
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:  
goddelijk kind, gewonden in de doeken!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
 
In Bethlehems stal 
 
1        3 
In Bethlehems stal lag Christus de Heer,    Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht, 
in doeken gehuld, als kindje terneer.    dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;  Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed,  
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.  en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.  
 
2        4 
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,   Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart; 
Die zondaren mint, zo nameloos teer;    bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij;   Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint, 
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.   dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind. 
 
 
Eer zij God in onze dagen 
 
1        2 
Eer zij God in onze dagen,     Eer zij God die onze Vader 
eer zij God in deze tijd.      en die onze Koning is. 
Mensen van het welbehagen,     Eer zij God die op de aarde, 
roept op aarde vrede uit.     naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo,      Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo.      gloria in excelsis Deo. 
      z.o.z. 



3 
Lam van God, Gij hebt gedragen, 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen, 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
 

Ere zij God  (Na de dienst, indien mogelijk staande) 
 

Ere zij God, ere zij God, 
In de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
In de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge, 
Ere zij God in de hoge, 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 

In de mensen, in de mensen een welbehagen, 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 

Ere zij God, ere zij God, 
In de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 
 
 

 
 


