
Maar ik vertrouw op U, Here
Psalm 31 : 15

Liturgie bij de dankdienst voor het leven van

Bertus Cornelis Verhoeven
* 12 augustus 1939                                                    † 5 oktober 2022

op dinsdag 11 oktober 2022 om 14.00 uur in de 
Hervormde Dorpskerk, Kerkstraat 5 in Werkendam. 

Voorganger: Henri Dekker
Organist: Celis Dekker

 Wat een vreugde zal dat wezen 
 straks vereend te zijn met Hem 
 in de stad met paarlen poorten 
 in het nieuw Jeruzalem. 
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar Zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 

Zegen

Dankwoord 

Praktische mededelingen 

Onder orgelspel ‘Veilig in Jezus’ armen’ doen we Bertus uitgeleide

Dienst rond het graf: 

We lezen Openbaring 21: 1 – 5 

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de 
eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige 
stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een 
bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon 
zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen 
Zijn volken zijn en God Zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen 
afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal 
er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij, die op de troon 
gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. 

Met wie kan en wil bidden we het ‘Onze Vader’ 
 



Bij het binnendragen van Bertus luisteren we naar orgelspel: 
‘t Scheepke onder Jezus’ hoede - Evangelische Liedbundel 187

Bemoediging en Groet 

We steken een kaars aan 

Samenzang: Psalm 84: 1 en 6

 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
 het huis waar Gij Uw Naam en eer 
 hebt laten wonen bij de mensen. 
 Hoe brand ik van verlangen om 
 te komen in Uw heiligdom. 
 Wat zou mijn hart nog liever wensen 
 dan dat het juichend U ontmoet 
 die leven zijt en leven doet. 

 Want God onze Heer die ons mild 
 bestraalt als zon, beschermt als schild, 
 zal in genade ons verhogen. 
 Zijn hand onthoudt het goede niet 
 aan wie oprecht Hem hulde biedt 
 en eerlijk wandelt voor Zijn ogen 
 Heer, die het al in handen houdt, 
 welzalig die op U vertrouwt. 

Gebed

Schriftlezing: Psalm 31: 15 – 17

15 Maar ik vertrouw op U, Here,
ik zeg: Gij zijt mijn God.
16 Mijn tijden zijn in Uw hand, red mij
uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.
17 Doe Uw aanschijn lichten over Uw knecht,
verlos mij door Uw goedertierenheid.

Samenzang: ‘k Stel mijn vertrouwen (2x) - Evangelische Liedbundel 188

 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
 Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
 Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 
 ‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 

Overdenking

Samenzang: ‘t Scheepke onder Jezus’ hoede: 1 en 2 

 ’t Scheepke onder Jezus’ hoede, 
 met zijn kruisvlag hoog in top, 
 neemt als arke der verlossing 
 allen, die in nood zijn op. 
 Al staat de zee ook hol en hoog 
 en zweept de storm ons voort, 
 wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord 
 en veilig strand voor ’t oog. 

 Zon, bestraal het kleine scheepke; 
 winden, stuwt het zacht vooruit; 
 golven, draagt het naar de verten 
 waar Gods einder zich ontsluit. 
 Dat nooit ’t geloof bezwijken moog’; 
 God houdt Zich aan Zijn woord; 
 wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord 
 en veilig strand voor ’t oog. 

Gebeden

Samenzang: Lichtstad met Uw paarlen poorten: 1 en 4 - Evangelische Liedbundel 413 

 Lichtstad met uw paarlen poorten, 
 wond’re stad zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op deez’ aarde, 
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
 luist’ren naar Zijn liefdesstem, 
 daar geen rouw meer en geen tranen 
 in het nieuw Jeruzalem. 


