
 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring 

De tijd van het einde (40) – Een verrassend slot  – Daniël 12:11-13 
 

1. Hoe kun je in jouw dagelijks leven volharden in geloof, ook als je niet alles begrijpt 

van Gods plannen of profetieën? 

2. Hoe ervaar jij het levend water van Gods Geest in je dagelijks leven, wat brengt het 

jou aan leven, herstel en vruchten, en hoe zou je daarin dieper willen gaan’? 

3. Daniël, Paulus en vele anderen hielden vol tot het einde. Hoe strijd jij de goede strijd 

en hoe hou jij het geloof vast? 

4. Hoe bewust leef jij met het vooruitzicht van een eeuwige bestemming bij Christus? In 

hoeverre bepaalt dit jouw prioriteiten, je hoop en je manier van leven hier en nu? 

5. Wat heeft dit boek je geleerd over God en Zijn plannen voor deze wereld, Zijn volk 

Israël en jouw eigen leven? 

 
PS Deze gespreksvragen zijn gebaseerd op de inhoud van het gelijknamige boek De tijd van het einde. Het kan zijn 

dat sommige vragen niet aansluiten bij de behandelde onderwerpen in de YouTube-studie.  


