DE TUD
VAN HET
EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring
De tijd van het einde (39) - Het boek des levens - Daniél 12:10

1. Wat betekent het voor jou dat je door het bloed van Jezus voor God zo rein en puur
bent, dat je zelfs witter dan sneeuw bent geworden?

2. In hoeverre komt de praktijk van jouw leven overeen met de positie die je in Christus
hebt ontvangen? Op welke gebieden zou jij nog meer geheiligd willen worden?

3. Wat merk je in jouw omgeving van de steeds scherper wordende tweedeling tussen
mensen die heilig en rechtvaardig leven, en mensen die onrecht doen en vuil zijn?

4. Ben jij iemand die de dag van God verwacht en daarnaar verlangt? Hoe verhoudt dat
verlangen zich tot het genieten van het goede dat God ons in dit leven al geeft?

5. Wat doet het met jou dat God Zelf heeft beloofd dat Hij ons geheel en al zal heiligen
en dat Hij Die ons roept, getrouw is en het ook zal doen!

PS Deze gespreksvragen zijn gebaseerd op de inhoud van het gelijknamige boek De tijd van het einde. Het kan zijn
dat sommige vragen niet aansluiten bij de behandelde onderwerpen in de YouTube-studie.




