
 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring 

De tijd van het einde (37) – Wij zullen opstaan  – Daniël 12:2-3 
 

1. Wat betekent het voor jou dat ieder mens uiteindelijk zal opstaan, met alleen deze 

twee mogelijke bestemmingen: eeuwig leven of eeuwig afgrijzen?  

2. Voel jij bewogenheid voor mensen die Christus nog niet kennen? Hoe zou je hen op 

een liefdevolle wijze kunnen vertellen over de hoop én de ernst van het Evangelie? 

3. Wat herken jij van wat Paulus schrijft dat we ernaar uitkijken om ons lichaam te 

verlaten en bij de Heer te gaan wonen? 

4. Er zijn verschillende opvattingen over het bestaan van de hel en over de vraag of 

mensen daar voor eeuwig blijven. Hoe kijk jij hiernaar? 

5. Hoe kijk jij naar het idee dat er in de hemel loon is voor hoe we hier op aarde als 

discipel van Jezus hebben geleefd? 

 
PS Deze gespreksvragen zijn gebaseerd op de inhoud van het gelijknamige boek De tijd van het einde. Het kan zijn 

dat sommige vragen niet aansluiten bij de behandelde onderwerpen in de YouTube-studie.  


