
 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring 

De tijd van het einde (35) – De geest van de antichrist  – 1 Joh. 2:18-23 / 4:1-6 
 

1. Als jij aan iemand in jouw omgeving zou moeten uitleggen wie de antichrist is, hoe 

zou jij dat doen? 

2. Deel jij de gedachte dat wij wel eens in de laatste minuten of zelfs de laatste 

seconden van het laatste uur zouden kunnen leven? Waarom wel of juist niet? 

3. Waarom is het belangrijk dat het onderwijs over de antichrist op de agenda staat en 

hoe kun je voorkomen dat het mensen onnodig bang maakt? 

4. Wat herken jij van de geest van de antichrist in je eigen kerk of omgeving en hoe ga 

jij daarmee om? 

5. Wat betekent het voor jou dat Christus in je woont en dat Hij groter is dan hij die in 

de wereld is? 

 
PS Deze gespreksvragen zijn gebaseerd op de inhoud van het gelijknamige boek De tijd van het einde. Het kan zijn 

dat sommige vragen niet aansluiten bij de behandelde onderwerpen in de YouTube-studie.  


