DE TUD
VAN HET
EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring
De tijd van het einde (31) - De hemel in beweging - Daniél 10:1-12

1. Is de Bijbel voor jou de waarheid en volkomen betrouwbaar? Wat ervaar je van de
belofte van Jezus dat de waarheid van het Woord ons zal vrijmaken?

2. Heb je wel eens gevast? Zo ja, hoe heb je dat gedaan en wat heb je toen ervaren?
Zo niet, wat heeft jou tot nu toe hiervan weerhouden?

3. Hoe stel jij het je voor om op een dag oog in oog met Jezus te staan en Hem te zien
in al Zijn macht en pracht?

4. Wat doe jij als je het gevoel hebt dat de woorden van je gebeden niet worden
gehoord in de hemel en dat het stil blijft?

5. Wat leert de gelijkenis van Jezus over de onrechtvaardige rechter en de weduwe jou
over het karakter van de hemelse Vader?

PS Deze gespreksvragen zijn gebaseerd op de inhoud van het gelijknamige boek De tijd van het einde. Het kan zijn
dat sommige vragen niet aansluiten bij de behandelde onderwerpen in de YouTube-studie.




