
AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

30 De tijd van het einde
Op de Olijfberg



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 24:40-42 (HSV)
Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal 
aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
41

 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de 
één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten 
worden. 42

 Wees dan waakzaam, want u weet niet op 
welk moment uw Heere komen zal.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 24:15 (HSV)
Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, 
waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult 
zien staan op de heilige plaats – laat hij die het 
leest, daarop letten! –



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 23:37 (HSV)
Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en 
stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb 
Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze 
waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder 
haar vleugels; maar u hebt niet gewild!



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 23:38-39 (HSV)
Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u 
achtergelaten. 39

 Want Ik zeg u: U zult Mij van 
nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is 
Hij Die komt in de Naam van de Heere!



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Johannes 1:11 (HSV)
Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem 
niet aangenomen.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Daniël 9:26a (HSV)
Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitge-
roeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 24:21 (HSV)
Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er 
niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot 
nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 23:39 (HSV)
Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, 
totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam 
van de Heere!



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 24:3 (HSV)
Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen 
naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg 
ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat 
is het teken van Uw komst en van de voleinding van 
de wereld?



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Het begin van de weeën (Mattheüs 24:4-14)

▪ Misleiding door valse profeten en christussen

▪ Oorlogen en geruchten van oorlogen

▪ Hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen

▪ Vervolging en opkomend antisemitisme

▪ Toename van wetteloosheid en verkilling van de liefde

▪ Wereldwijde verkondiging van het Evangelie



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 24:15-16 (HSV)
Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, 
waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult 
zien staan op de heilige plaats – laat hij die het 
leest, daarop letten! – 16

 laten dan zij die in Judea 
zijn, vluchten naar de bergen.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Daniël 9:27 (NBV21)
Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met 
velen, één week lang. De helft van de week zal hij 
offers noch gaven laten brengen, en boven op het 
altaar zal een verwoesting brengende gruwel te 
zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die 
verwoestende kracht komt.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 24:15-16 (HSV)
Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, 
waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult 
zien staan op de heilige plaats – laat hij die het 
leest, daarop letten! – 16

 laten dan zij die in Judea 
zijn, vluchten naar de bergen.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 24:17-20 (HSV)
Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om 
iets uit zijn huis te halen, 18

 en wie op de akker is, 
moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn 
kleren te halen. 19

 Maar wee de zwangeren en de 
zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet 
zal plaatsvinden in de winter en ook niet 
op een sabbat.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 24:21-22 (HSV)
Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er 
niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot 
nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 
22

 En als die dagen niet ingekort werden, zou er 
geen vlees behouden worden; maar ter wille van de 
uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Jeremia 30:7 (HSV)
Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het 
is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij 
daaruit verlost worden.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Daniël 12:1b (HSV)
Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest 
is sinds er een volk is geweest tot op die tijd.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 24:21 (HSV)
Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er 
niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot 
nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 24:30 (HSV)
En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des 
mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen 
van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon 
des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel 
komt met grote kracht en heerlijkheid.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 24:32-33 (HSV)
Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer 
zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, 
dan weet u dat de zomer nabij is. 33

 Zo ook u, 
wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat 
het nabij is, voor de deur.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 24:37-39 (HSV)
Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de 
komst van de Zoon des mensen zijn. 38

 Want zoals ze 
bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, 
drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de 
dag waarop Noach de ark binnenging, 39

 en het niet 
merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen 
wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des 
mensen zijn.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 24:40-42 (HSV)
Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal 
aan(mee)genomen en de ander zal achtergelaten 
worden. 41

 Er zullen twee vrouwen malen met de 
molen; de één zal aan(mee)genomen en de ander zal 
achtergelaten worden. 42

 Wees dan waakzaam, want 
u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Verschillende woorden

▪ Vers 39 – airō – positief als negatief 

▪ HSV en NBV21 – wegnemen 



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Verschillende woorden

▪ Vers 39 – airō – positief als negatief 

▪ HSV en NBV21 – wegnemen 

▪ Vers 40/41 – paralambanō – positief als negatief 

▪ HSV – aangenomen / NBV21 – meegenomen 



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Mattheüs 24:40-41 (HSV)
Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal 
aan(mee)genomen en de ander zal achtergelaten 
worden. 41

 Er zullen twee vrouwen malen met de 
molen; de één zal aan(mee)genomen en de ander 
zal achtergelaten worden. 



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Genesis 5:24 (HSV)
Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, 
want God nam hem weg.

Genesis 6:9b (HSV)
Noach wandelde met God.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

Johannes 14:2-3 (HSV)
In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als 
dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga 
heen om een plaats voor u gereed te maken.
3

 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u 
gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij 
nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

9 Zie, Ik kom spoedig
Een hemelse bruiloft



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

1 Thessalonicenzen 4:17-18 (HSV)
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven 
zijn, samen met hen opgenomen worden in de 
wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de 
lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
18

 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.



AFLEVERING 30 – OP DE OLIJFBERG

31 De tijd van het einde
De hemel in beweging
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