DE TUD
VAN HET
EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring
De tijd van het einde (30) - Op de Olijfberg - Mattheus 24:1-42

1. Wat zegt het over het hart van Jezus dat Hij de kinderen van Jeruzalem bijeen had
willen brengen, zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels?

2. Hoe zou het denk je voor de discipelen zijn geweest toen ze Jezus hoorden zeggen
dat de stad en de tempel zouden worden verwoest?

3. Wat herken je van de beeldspraak van Jezus over de weeén? In welke fase van de
drie genoemde soorten weeén denk je dat we nu zijn en waarom?

4. Welke ontwikkelingen hebben volgens jou te maken met de gelijkenis van de
vijgenboom, en hoe kunnen we zien dat de wederkomst voor de deur staat?

5. Wat vind je van de gedachte dat het in Matthels 24:40-41 niet over de opname van
de gemeente gaat, maar over de scheiding tussen gelovige en niet-gelovige Joden?

PS Deze gespreksvragen zijn gebaseerd op de inhoud van het gelijknamige boek De tijd van het einde. Het kan zijn
dat sommige vragen niet aansluiten bij de behandelde onderwerpen in de YouTube-studie.




