DE TUD
VAN HET
EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring
De tijd van het einde (29) - Opgenomen in de hemel - 1 Thess. 4:13-18

1. Wat maakt jouw verdriet over broeders of zusters die zijn ontslapen anders dan dat
van mensen die geen hoop hebben?

2. Watis jouw mening over de opname van de gemeente en wanneer denk je dat deze
zal plaatsvinden?

3. Hoe stel jij je het opstandingslichaam voor dat we zullen ontvangen wanneer de
Heere Jezus ons komt ophalen?

4. Wat voor gevoel bekruipt je als je denkt aan dat moment waarop de bazuin klinkt en
we in de hemel worden opgenomen?

5. Stel dat het vandaag zou gebeuren dat de gemeente wordt opgenomen; ben je er
dan klaar voor? Wat zou je dan nog graag willen zeggen of doen?

PS Deze gespreksvragen zijn gebaseerd op de inhoud van het gelijknamige boek De tijd van het einde. Het kan zijn
dat sommige vragen niet aansluiten bij de behandelde onderwerpen in de YouTube-studie.




