
 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring 

De tijd van het einde (28) – De zeventigste jaarweek – Daniël 9:26-27 
 

1. Hoe kijk jij naar de genoemde ‘profetische tijdsprongen’ en in het bijzonder naar de 

periode tussen de negenenzestigste en zeventigste (jaar)week? 

2. Waarom denk je dat de laatste helft van de zeventigste (jaar)week vooral voor Israël 

zo’n tijd van grote verdrukking zal worden? 

3. Wanneer je leest over de grote dag van Zijn toorn en over Christus Die met 

vlammend vuur wraak zal oefenen, hoe verhoudt zich dit voor jou tot Gods liefde? 

4. Wat zal volgens jou het verbond tussen de antichrist en Israël inhouden? In hoeverre 

zouden de huidige politieke ontwikkelingen een voorbode hiervan kunnen zijn? 

5. Wat zou jij willen zeggen tegen mensen die niet geloven in de Heere Jezus en bang 

zijn voor alles wat er in onze wereld gebeurt en nog zal plaatsvinden? 
 

PS Deze gespreksvragen zijn gebaseerd op de inhoud van het gelijknamige boek De tijd van het einde. Het kan zijn 

dat sommige vragen niet aansluiten bij de behandelde onderwerpen in de YouTube-studie.  


