
AFLEVERING 25 – GEWENST EN GELIEFD

25 De tijd van het einde
Gewenst en geliefd
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Daniël 9:20 (HSV)
Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van 
mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en 
mijn smeekbede uitstortte voor het aangezicht van 
de HEERE, mijn God, omwille van de heilige berg 
van mijn God – 
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Daniël 9:21 (HSV)
terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man 
Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, 
snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de 
tijd van het avondoffer.
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Handelingen 3:1 (HSV)
Petrus nu en Johannes gingen samen naar de 
tempel tijdens het uur van het gebed, het negende 
uur.
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Markus 15:34 en 37 (HSV)
En op het negende uur riep Jezus met luide stem: 
ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn 
God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

En roepend met luide stem gaf Jezus de geest.
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Johannes 19:30 (HSV)
Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: 
Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de 
geest.
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HET LAM VAN GOD, DAT 
DE ZONDE VAN DE 

WERELD WEGNEEMT

(Johannes 1:29)
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Daniël 9:22, 23b en 25a (HSV)
Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij 
zei: Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de 
betekenis te doen begrijpen.

23b Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het 
visioen… 
25a U moet weten en begrijpen…
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Dus nogal belangrijk…

▪ Hij begon mij te onderwijzen (22)

▪ Om u de betekenis te doen begrijpen (22)

▪ Begrijp dan dit woord en krijg inzicht (23)

▪ U moet weten en begrijpen (25)
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Lukas 24:45 (HSV)
Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften 
begrepen.
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Daniël 9:23 (HSV)
Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord 
uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te 
vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit 
woord en krijg inzicht in het visioen.

NBV21 Zeer geliefd
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Romeinen 1:7 (HSV)
Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en 
geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, 
onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
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Psalm 139:13-14 (BB)
U heeft mij gemaakt, 

mij in de buik van mijn
moeder gevormd. 
Ik prijs U, want het 

is een wonder hoe U 
mij heeft gemaakt. 
Alles wat U heeft 

gemaakt, is bijzonder. 
Ik weet dat heel goed.
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2 Petrus 3:9 (HSV)
De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen 
dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft 
geduld met ons en wil niet dat enigen verloren 
gaan, maar dat allen tot bekering komen.
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1 Timotheüs 2:3-4 (HSV)
Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, 
onze Zaligmaker, 4 Die wil dat alle mensen zalig 
worden en tot kennis van de waarheid komen.
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Johannes 3:18 (BGT)
Want wie in de Zoon gelooft, zal niet veroordeeld 
worden. Maar de mensen die niet in Hem willen 
geloven, die zijn al veroordeeld. Zij zullen gestraft 
worden, omdat ze niet willen geloven in de enige 
Zoon van God.
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Hosea 11:4 (HSV)
Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden 
van liefde.
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Daniël 9:23 (HSV)
Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord 
uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te 
vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit 
woord en krijg inzicht in het visioen.
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Romeinen 12:1 (BB)
God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie 
aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te 
geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer 
waar God blij mee is. Het is goed om God op die 
manier te dienen.
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Daniël 9:23 (HSV)
Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord 
uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te 
vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan 
dit woord en krijg inzicht in het visioen.
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Daniël 9:24 (HSV)
Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw 
heilige stad…
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TIEN SLEUTELS TOT BIJBELSE PROFETIE (AFL. 17)

1. Neem de tijd om het 
profetische woord te bestuderen

2. Stel je open voor de leiding 
van de Heilige Geest

3. Let op de context van de tekst 
of het bijbelgedeelte

4. Geloof dat God zegt wat Hij 
bedoelt en bedoelt wat Hij zegt

5. Onderzoek de betekenis van 
termen, symbolen en namen

6. Houd rekening met meerdere 
lagen in profetieën en visioenen

7. Begrijp het verschil tussen 
Israël en de gemeente 

8. Zoek wat er wordt geopen-
baard over het hart van God

9. Laat je niet alleen informeren, 
maar ook transformeren

10. Wees bescheiden en durf bij 
te sturen
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Daniël 9:24 (HSV)
Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw 
heilige stad…
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Zeventig weken

▪ Shabua – zevental 

▪ Zeventig zevens of zeventallen
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Zeventig weken

▪ Shabua – zevental 

▪ Zeventig zevens of zeventallen

▪ Zeventallen van zeven jaar (jaarweken)

▪ Vierhonderdnegentig jaar



AFLEVERING 25 – GEWENST EN GELIEFD

25 De tijd van het einde
Gewenst en geliefd
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26 De tijd van het einde
Een profetische checklist
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