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23 De tijd van het einde
Het Chanoekafeest



AFLEVERING 23 – HET CHANOEKAFEEST

Een geitenbok met één hoorn 
Alexander de Grote

Vier opvallende hoorns 
De vier generaals

Een kleine hoorn die uitzonderlijk groot wordt
Antiochus Epiphanes
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DE OPVOLGERS VAN ALEXANDER DE GROTE

Cassander Westelijk deel (o.a. Griekenland/Macedonië)

Lysimachus Noordelijk deel (o.a. Turkije)

Seleuces Oostelijk deel (o.a. Syrië en Babylon)

Ptolemeus Zuidelijk deel (o.a. Egypte en Noord-Afrika)

Antiochus IV Epiphanes – Koning van Syrië
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Johannes 10:22-23 (HSV)
En het was het feest van de inwijding van de tempel 
in Jeruzalem, en het was winter. 23 En Jezus liep 
rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. 
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DE ZEVEN FEESTEN

Pesach / Pascha
Feest van de ongezuurde broden

Feest van de eerstelingen
Wekenfeest (Pinksterfeest)

Bazuinenfeest (opname)
Grote Verzoendag (wederkomst)

Loofhuttenfeest (1000-jarig vrederijk)
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Antiochus Epiphanes

▪ Afstammeling van Seleuces

▪ Regeerde 175 tot 164 v.Chr.

▪ Een meedogenloze koning

▪ Theos Antiochus, Theos Epiphanes
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De ‘intertestamentaire periode’

▪ Ongeveer vierhonderd jaar

▪ Farizeeën en de Sadduceeën

▪ Bouw van synagogen

▪ Septuaginta (Griekse vertaling van het OT)

▪ Uitzien naar de komst van de Messias
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Antiochus Epiphanes

▪ Afstammeling van Seleuces

▪ Regeerde 175 tot 164 v.Chr.

▪ Een meedogenloze koning

▪ Theos Antiochus, Theos Epiphanes

▪ Vergrieksing van het hele rijk

▪ Antiochus Epimanes (de gek)
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Antiochus Epiphanes

▪ Uitroeiing Joodse religie en cultuur

▪ Offeren van varkens in de tempel

▪ Aanbidding van Griekse god Zeus

▪ Sabbat en besnijdenis verboden
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Daniël 8:13b (HSV)
Hoelang zal het visioen van het steeds 
terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid 
gelden, en hoelang zal zowel het heiligdom als het 
leger overgegeven worden om vertrapt te worden?
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Daniël 8:14 (HSV)
Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd 
avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in 
rechten hersteld worden.
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Tweeduizend driehonderd avonden en morgens

▪ Drieëntwintighonderd dagen

▪ Elfhonderdvijftig dagen
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Daniël 8:17b (HSV)
Toen zei hij tegen mij: Begrijp, mensenkind, dat het 
visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. 
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Daniël 8:23 (HSV)
Aan het einde van hun koningschap, wanneer de 
afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een 
meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse 
streken. 
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Daniël 8:24 (HSV)
Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen 
kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf 
aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. 
Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige 
volk.
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Daniël 8:25 (HSV)
Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn 
hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. 
In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. 
Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar 
zonder mensenhand zal hij gebroken worden.
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Daniël 8:26 (HSV)
Wat betreft het visioen van de avond en de morgen, 
wat gezegd is, dat is de waarheid. En u, houd het 
visioen geheim, want er komen nog vele dagen 
vóór het gebeuren zal.
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Daniël 8:27 (HSV)
Ik, Daniël, kon niet meer en was enige dagen ziek. 
Daarna stond ik op en deed ik weer mijn werk voor 
de koning. Ik was verbijsterd over het visioen, maar 
niemand merkte het.
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24 De tijd van het einde
Tijd met God
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