DE TUD
VAN HET
EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring
De tijd van het einde (22) - De kleine hoorn - Daniél 8:9-22

1. Wat zou jij vanuit Gods Woord willen zeggen tegen mensen die zich antisemitisch
gedragen en bijvoorbeeld meedoen aan anti-Israél demonstraties?

2. Israél nam God niet meer serieus door Hem in de offerdienst niet meer ‘het beste’,
maar ‘afdankertjes’ te geven. Hoe is dat bij jou? Geef jij het beste aan God? Of...?

3. Hoe ervaar jij het dat we weliswaar niet de engel Gabriél op bezoek krijgen, maar
wel de Geest van de waarheid hebben ontvangen?

4. Wat herken je van het ontzag voor de heerlijkheid en heiligheid van God, en
tegelijkertijd van de vertrouwelijke omgang die we met God mogen hebben?

5. Als God voor alles een vastgestelde tijd heeft, hoe verhoudt zich dat tot oproepen
tot verootmoediging, waardoor aangekondigde oordelen worden afgewend?

PS Deze gespreksvragen zijn gebaseerd op de inhoud van het gelijknamige boek De tijd van het einde. Het kan zijn
dat sommige vragen niet aansluiten bij de behandelde onderwerpen in de YouTube-studie.




