DE TUD
VAN HET
EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring
De tijd van het einde (21) - De ram en de geitenbok - Daniél 8:1-9

1. Wat maakt mensen voor jou groot en belangrijk? Hoe denk je dat anderen naar jou
kijken en hoe zie jij jezelf? Wat houdt het voor jou in om een dienaar te zijn?

2. Wat betekent het voor jou dat de inhoud van dit visioen dat Daniél ontving voor een
deel al net zo letterlijk is vervuld als dat het was geprofeteerd?

3. Het was Alexander de Grote, ondanks de vele overwinningen die hij had behaald,
niet gelukt om zichzelf te overwinnen. Hoe is dat in jouw leven?

4. Hoe beinvioedt het feit dat God Zelf het land Israél voor Zijn volk als een sieraad
heeft uitgezocht jouw kijk op het huidige land Israél?

5. Wat spreekt jou tot nu toe het meest aan in dit visioen, en wat betekent dat voor
jouw leven?

PS Deze gespreksvragen zijn gebaseerd op de inhoud van het gelijknamige boek De tijd van het einde. Het kan zijn
dat sommige vragen niet aansluiten bij de behandelde onderwerpen in de YouTube-studie.




