DE TUD
VAN HET
EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring
De tijd van het einde (20) - Het vierde dier - Daniél 7:16-28

1. Wat betekent de gedachte dat de gedaante van deze wereld met haar begeerte
voorbijgaat voor hoe jij omgaat met alles van deze wereld?

2. Wat zou de Bijbel bedoelen met een besnijdenis van het hart en wat heeft dat te
maken met God liefhebben met heel je hart en met heel je ziel?

3. Wat stel jij je voor bij het feit dat wij als koningen in alle eeuwigheid zullen regeren,
en wat vind je van het ‘tipje van de sluier’ dat voor Johannes werd opgelicht?

4. Wat herken je in je omgeving, of misschien wel in je eigen leven, van het omdraaien
van goed en kwaad, van licht en duisternis, en van zoet en bitter?

5. Wanneer en waardoor werd jij diep in je hart geraakt door een gedeelte uit de Bijbel?
Waren de woorden van God voor jou toen als honing of als een hamer?

PS Deze gespreksvragen zijn gebaseerd op de inhoud van het gelijknamige boek De tijd van het einde. Het kan zijn
dat sommige vragen niet aansluiten bij de behandelde onderwerpen in de YouTube-studie.




