DE TUD
VAN HET
EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring
De tijd van het einde (13) - Hoogmoed komt voor de val - Daniél 4:1-37

1. Welke spreekwoorden en gezegden ken je die rechtstreeks uit de Bijbel komen en
wat zouden deze betekenen?

2. Wat doet het met jou dat God zoveel geduld met ons heeft en niet wil dat enigen
verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen?

3. Nebukadnezar dacht zijn eigen koninkrijk te hebben gebouwd. Wat herken je van
die menselijke neiging om je eigen koninkrijkjes te willen bouwen?

4. Op basis waarvan denk je dat Nebukadnezar wel of juist niet is bekeerd, dus wel of
niet in de hemel zal zijn?

5. Wat is jouw definitie van hoogmoed, wat herken je daarvan in je eigen hart en wat
is er nodig om hiervan bevrijd te worden?




