DE TUD
VAN HET
EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring
De tijd van het einde (9) - Tegen de stroom in - Daniél 3:1-15

ik

Kun je situaties in je leven benoemen waarbij je een keuze hebt gemaakt om tegen
de stroom in te gaan? Wat waren voor jou de consequenties?

Waarom zou God niet willen dat we buigen voor een beeld? Kun je
spreekwoordelijke beelden bedenken waar wij in onze tijd voor buigen?

Welke vragen, afwegingen en gevoelens zouden bij jou naar boven komen als je in
de situatie zoals die van Hananja, Misaél en Azarja terecht zou komen?

Waarom is Jodenhaat of antisemitisme zo'n onuitroeibaar kwaad en wat zou jij
kunnen doen om dit tegen te gaan?

Wat betekent het voor jou om in jouw eigen omgeving helemaal anders te zijn en
hoe wordt dat in jouw leven zichtbaar?




