DE TUD
VAN HET
EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring
De tijd van het einde (8) - Zoek eerst het Koninkrijk - Matthelis 6:33-34

1. Waarom zouden Jezus en in Zijn voetspoor de apostelen zoveel aandacht hebben
gegeven aan het onderwijs over het Koninkrijk van God?

2. Wat denk je dat er wordt bedoeld met dat we vreemdelingen en bijwoners op de
aarde zijn en in hoeverre herken jij je in deze omschrijving?

3. Hoe vul jij de aanmoediging van Jezus om eerst het Koninkrijk van God en Zijn
gerechtigheid te zoeken voor jezelf in?

4. Hoe kun je weten dat je opnieuw bent geboren en wat zou je moeten doen als je
daar voor jezelf nog aan twijfelt?

5. Welke van de vier genoemde kenmerken van het Koninkrijk van God herken je en
hoe ervaar je deze in je eigen leven?




