DE TUD
VAN HET
EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring
De tijd van het einde (7) - Uw koninkrijk kome - Mattheus 6:9-10

1. Bidjij weleens het ‘Onze Vader’ of is het voor jou meer een richtlijn voor hoe God
wil dat wij bidden?

2. IsJezus de hoeksteen van jouw leven of lemand aan wie je je stoot? En als Hij de
hoeksteen is, hoe is jouw leven dan op Hem gebouwd?

3. In 2 Petrus 1:19 worden we opgeroepen om acht te slaan op het profetische woord
dat vast en zeker is. Waarom is het zo belangrijk om dat juist in onze tijd te doen?

4. Wat stel jij je voor bij het komende vrederijk en de daaropvolgende nieuwe hemel
en nieuwe aarde? Welke plaats zie jij daarin voor jezelf?

5. Wat ervaar jij in je leven van de vervulling met de Heilige Geest en de kracht die Hij
je geeft om een getuige van Christus te zijn?




