DE TUD
VAN HET
EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring
De tijd van het einde (5) - Roep Mij aan - Daniél 2:1-23

1. Denk jij dat God ook in onze tijd nog door dromen spreekt? Heb je daar zelf ervaring
mee en hoe zou je kunnen bepalen of een droom van God is?

2. Als koning Nebukadnezar door Jeremia een dienaar van God wordt genoemd, hoe
verhoudt zich dat tot zijn wrede praktijken en onderdrukking van het Joodse volk?

3. Waar denk jij voor jezelf aan bij de dag van benauwdheid, aan welke periode(s) in
jouw leven moet je dan denken en wat was jouw reactie toen?

4. Hoe ga jij om met situaties waarbij je God hebt gevraagd om een crisis in je leven op
te lossen of te veranderen, maar dit niet gebeurde?

5. Hoe geef jij invulling aan het vragen naar de Heere en Zijn kracht en het voortdurend
zijn aangezicht zoeken?




