
 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring 

De tijd van het einde (11) – En zo niet… – Daniël 3:16-18 en 23-25 
 

1. Wat betekent het voor jou om te geloven dat voor God alles mogelijk is, maar dat 

het niet altijd gaat zoals wij zouden willen? 

2. Waarom zou God in de ene situatie wél (bovennatuurlijke) oplossingen geven en in 

de andere situatie ogenschijnlijk niet? 

3. Met welke vragen over Gods wil worstel jij in je leven en hoe kom jij tot overgave 

aan God, ook als je Hem niet begrijpt? 

4. Hoe denk jij over gebedsgenezing en over de opvatting dat je als christen welvaart 

moet hebben en dat in geloof altijd alles mogelijk moet zijn? 

5. Wat is de Bijbel voor jou, wat ervaar je bij het lezen daarvan en wat helpt je om de 

inhoud beter te begrijpen en toe te passen in jouw leven? 


