DE TUD
VAN HET
EINDE

Vragen voor persoonlijke verwerking of voor de kring
De tijd van het einde (10) - Lijden om je geloof - Daniél 3:16-22

1. Wat maken de in dit hoofdstuk verwoorde gedachten over het lijden om Christus’
wil en de verdrukking in deze wereld bij jou los?

2. Hoe zou het komen dat we in het Westen (nog) relatief veel vrijheid hebben om ons
geloof te belijden, te beleven en daar zelfs van te getuigen?

3. Hoe zouden we ons kunnen voorbereiden op andere tijden, waarin er wellicht
minder ruimte zal zijn voor het leven volgens de principes van Gods Woord?

4. Hoe kan Jezus de mensen die worden vervolgd gelukkig verklaren en waarom
zouden juist zij zich moeten verblijden en verheugen?

5. Hoe betrokken voel jij je bij vervolgde broeders en zusters en wat zou jij heel
concreet voor hen kunnen doen?




