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AFLEVERING 3 - ZEVENTIG JAAR BALLINGSCHAP

Daniël 1:1-2 (HSV)
In het derde jaar van de regering van Jojakim, de 
koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning 
van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. 2 En de 
Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn 
hand, en een deel van de voorwerpen van het 
huis van God. Hij bracht die naar het land 
Sinear, naar het huis van zijn god. Hij bracht de 
voorwerpen naar de schatkamer van zijn god.
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Spreuken 21:1 (HSV)
Het hart van een koning is in de hand van de HEERE 
als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem 
behaagt.

(BGT) De Heer bepaalt wat een koning doet, net 
zoals Hij bepaalt hoe een rivier stroomt.
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Romeinen 11:33 (HSV)
O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van 
kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn 
oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!
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Deuteronomium 28:1 (HSV)
En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, 
uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn 
geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in 
acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een 
plaats zal geven hoog boven alle volken van de 
aarde (BGT) Als jullie dat doen, zal de Heer van jullie 
het belangrijkste volk op aarde maken.
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Deuteronomium 28:47-50 (HSV)
Omdat u de HEERE, uw God, niet gediend zult 
hebben met blijdschap en hartelijke vreugde, 
vanwege de overvloed van alles, 48 zult u uw 
vijanden, die de HEERE op u af zal sturen, dienen 
met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan 
alles. Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen, 
totdat Hij u wegvaagt.
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Deuteronomium 28:47-50 (HSV)
49 De HEERE zal een volk van ver weg tegen u doen 
opkomen, van het einde van de aarde, zoals een 
arend aan komt zweven; een volk waarvan u de taal 
niet verstaat, 50 een meedogenloos volk, dat oude 
mensen niet ontziet en jonge mensen niet genadig 
is.
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Het tien- en tweestammenrijk

931 v.Chr. 
Scheiding van het 10-stammenrijk (Israël of Efraïm met als 
hoofdstad Samaria) en het 2-stammenrijk (Juda, inclusief 

Benjamin én de Levieten met als hoofdstad Jeruzalem)

722 v.Chr. Wegvoering van het 10-stammenrijk naar Assyrië

586 v.Chr. Definitieve wegvoering van het 2-stammenrijk naar Babel
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Jesaja 39:5-7 (HSV)
Toen zei Jesaja tegen Hizkia: Hoor het woord van de 
HEERE van de legermachten. 6 Zie, er komen dagen 
dat alles wat er in uw huis is en wat uw vaderen tot 
op deze dag hebben opgeslagen, naar Babel zal 
worden weggevoerd. 
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Jesaja 39:5-7 (HSV)
Er zal niets overblijven, zegt de HEERE. 7 Bovendien 
zullen zij een aantal van uw zonen meenemen, die 
uit u zullen voortkomen, die u verwekken zult; zij 
zullen hovelingen worden in het paleis van de 
koning van Babel.
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God zegt wat Hij bedoelt 
en 

Hij bedoelt wat Hij zegt!
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2 Kronieken 36:11-12 (HSV)
Zedekia was eenentwintig jaar oud toen hij koning 
werd. Elf jaar regeerde hij in Jeruzalem. 12 Hij deed 
wat slecht was in de ogen van de HEERE, zijn God, 
en hij vernederde zich niet voor de ogen van de 
profeet Jeremia, die sprak op bevel van de HEERE.
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2 Kronieken 36:13 (HSV)
Bovendien kwam hij in opstand tegen koning 
Nebukadnezar, die hem een eed had laten afleggen 
bij God. Hij was halsstarrig, en verstokte zijn hart, 
zodat hij zich niet bekeerde tot de HEERE, de God 
van Israël.
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2 Kronieken 36:14 (HSV)
Verder pleegden alle leiders van de priesters en het 
volk op grote schaal trouwbreuk, overeenkomstig 
alle gruweldaden van de heidenvolken. Zij 
verontreinigden het huis van de HEERE, dat Hij 
geheiligd had in Jeruzalem.
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2 Kronieken 36:15 (HSV)
De HEERE, de God van hun vaderen, zond hun 
vroeg en laat waarschuwende woorden door de 
hand van Zijn boden, want Hij wilde Zijn volk en Zijn 
woning sparen.
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1 Timoteüs 2:3-4 (NBV21)
Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze 
redder, 4 die wil dat alle mensen worden gered en 
de waarheid leren kennen.
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AFLEVERING 3 - ZEVENTIG JAAR BALLINGSCHAP

2 Kronieken 36:16 (HSV)
Maar zij spotten met de boden van God, verachtten 
Zijn woorden en maakten Zijn profeten belachelijk, 
tot de grimmigheid van de HEERE tegen Zijn volk zo 
hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk 
was.
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2 Kronieken 36:17 (HSV)
Toen deed Hij de koning van de Chaldeeën tegen 
hen optrekken, die hun jongemannen in het huis 
van hun heiligdom met het zwaard doodde. Hij 
spaarde de jongemannen, de meisjes, de ouderen 
en de stokouden niet. God gaf hen allen in zijn 
hand.
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2 Kronieken 36:20 (NBV21)
De mensen die aan het zwaard ontkomen waren, 
werden als ballingen naar Babylonië meegevoerd, 
waar ze de koning en zijn nakomelingen als slaven 
dienden totdat het rijk in handen viel van Perzië. 



AFLEVERING 3 - ZEVENTIG JAAR BALLINGSCHAP

2 Kronieken 36:21 (NBV21)
Zo ging in vervulling wat de HEER bij monde van 
Jeremia had voorzegd. Zeventig jaar bleef het land 
braak liggen en had het rust, totdat alle niet in acht 
genomen sabbatsjaren vergoed waren.
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Leviticus 25:3-4 (HSV)
Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u 
uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan 
inzamelen. 4 Maar in het zevende jaar moet het 
voor het land sabbat zijn, een periode van volledige 
rust, een sabbat voor de HEERE. Uw akker mag u 
niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien.
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Jeremia 29:10 (HSV)
Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas 
wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, 
zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede 
woord gestand doen, door u terug te brengen 
naar deze plaats. 
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Jeremia 29:11 (HSV)
Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u 
koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten 
van vrede en niet van kwaad, namelijk om u 
toekomst en hoop te geven.
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Jesaja 43:5 (NBV21)
Wees niet bang, want Ik ben bij je. Ik haal je 
nakomelingen uit het oosten terug, uit het 
westen breng Ik jullie bijeen. 
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Jesaja 43:6-7 (NBV21)
Tegen het noorden zeg Ik: Geef hier! Het 
zuiden gebied Ik: Laat los! Breng mijn zonen 
terug van verre, mijn dochters van de einden 
der aarde, 7 allen over wie mijn naam is 
uitgeroepen, en die Ik omwille van mijn 
majesteit geschapen heb, gemaakt en 
gevormd.
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